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Het logo van Heemkundekring Vredewold-West, naar ontwerp van H. Dullink, heeft betrek-
king op het gebied waarin onze dorpen liggen. De gegolfde lijnen onderin geven de vele 
watertjes aan die in dit gebied stromen en gestroomd hebben. Ook hebben ze betrekking op 
Mar-heim, gemeente grenzend aan water. De gebogen lijn is een Typha Latifolia oftewel een 
Grote Lisdodde, in de volksmond ook wel tourebout of rietsigaar genoemd. Deze plant komt 
in ons gebied veel voor en is kenmerkend.



Van de redactie

Voor u ligt uitgave 34 van ’t Olde Guet, de laatste uitgave in deze uitvoering. Niet dat er heel 
veel gaat veranderen. Om de kosten te drukken gebruiken we een nieuw soort papier. Ook het 
formaat wordt een tikkeltje groter hebben we begrepen van drukker Roel Huisman. 
Eén en ander zal geen invloed hebben op de inhoud. We blijven zorgen voor goede thema’s. 

Ook deze editie heeft weer een gevarieerd aantal artikelen. 
Ter gelegenheid van het afscheid van de huisartsenpraktijk van haar ouders, vroeg de dochter 
van huisarts Geerdink bij onze vereniging naar informatie omtrent het huis waar de praktijk 
in gevestigd was. Henk van der Wijk deed onderzoek naar de geschiedenis van dit pand en 
schreef er een artikel over.  
Transportbedrijf Boonstra uit Nuis wordt al weer gerund door de 5e generatie. Voor Geert 
Braam reden hier een uitgebreid artikel aan te wijden.  
Gonneke Teeuwen ontdekte een brief uit 1855 van inwoners uit de gemeente Marum, gericht 
aan Koning Willem lll. In deze brief richtten zij een verzoek tot de koning omtrent de afschaf-
fing van de slavernij in ons land. Wie waren deze personen en waarom schreven zij die brief, 
vroeg zij zich af.
Martje Grondsma heeft de in 1995 opgenomen interviews van Joke Brik en Klaas Grondsma 
uitgetypt. Zij vertellen daarin herinneringen uit hun oorlogsjaren. Deze interviews zijn destijds 
uitgezonden door Radio Westerkwartier ter gelegenheid van het 50-jarige bevrijdingsfeest. 
Een beknopte versie wordt in dit blad weergegeven.

Tot slot.
De redactie  is op zoek naar personen die vroeger bij de padvinderij van Marum zijn geweest. 
Is dat het geval, of kent u iemand, schroom niet en neem contact met ons op. 
Tel. nr. 0594 643543   email: ehkvos@gmail.com

We wensen u een mooie en vooral gezonde zomer toe.
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110 Jaar huisartsenpraktijk Marum - West
Henk van der Wijk

In de herfst van 2020 werd de HVW benaderd door de dochter van de Marumer huisarts 
Geerdink, om voor het afscheid van de praktijk van haar ouders op 1 januari 2021, een 
geschiedenis van de huisartsenwoning samen te stellen. Die wilde ze, met privégebeur-
tenissen, samenvoegen tot een film, om haar ouders een blijvende herinnering te kun-
nen bieden. Deze herinneringen aan Marum komen overigens nog niet tot een einde, 
omdat het echtpaar Geerdink blijft wonen aan de Hoornweg 98 en de stethoscoop nog 
niet aan de wilgen zal hangen, vanwege het heersende huisartsentekort. Het betekent 
wel dat er een einde komt aan 110 jaar huisartsenpraktijk in Marum-West. De praktijk 
wordt op een andere locatie in Marum overgenomen door nieuwe huisartsen.
In de zoektocht naar de historie van de plek waar de dokterswoning in 1911 werd 
gerealiseerd, kwam er genoeg stof naar boven om er na het afscheid van het echtpaar 
Geerdink een artikel aan te wijden. Het omvat niet alleen de geschiedenis van de huidi-
ge woning, maar ook het verhaal van de molen en bakkerij, de eigenaren en bewoners.

Voorgeschiedenis
De grond waar de latere dokterswoning zal verschijnen is in 1812 slechts een perceel wei-
land. Het behoort tot de boerderij met destijds huisnummer 73, die ooit aan de noordzijde 
van de Hoornweg in Marum-West stond. Het is een voor die tijd aanzienlijk bezit van land-
bouwer Hindrik Fokkes Knot (1734-1813) en zijn zoon Berent (1771-1814). De boerderij stond 
op de plaats waar tegenwoordig de autogarages van het appartementencomplex Randel 2 
t/m 8 staan. Hindrik woonde in ieder geval al sinds zijn huwelijk met Frouke Egberts in 1759 
te Marum, maar of dit op dezelfde boerderij was is niet bekend. Duidelijk was dat Berent de 
boerderij zou voortzetten nadat zijn moeder in 1812 en zijn vader in 1813 waren overleden. 
Als Berent ruim een half jaar na de dood van zijn vader zelf overlijdt en een jong gezin achter-
laat, besluit zijn weduwe het gehele bezit rond 1818 te verkopen.

De koper is landbouwer Pieter Jentjes Bron (1757-1831) uit Drachten, die in 1818 de boer-
derij in Marum betrekt. Hij moet goed geboerd hebben in het Friese, aangezien hij ruim 31 
ha. grond aankoopt in Marum, strekkend vanaf zijn boerderij in zuidelijke richting tot aan de 
huidige grens van De Wilp. Het is voornamelijk weiland, bouwland en heide, maar ook een 
perceeltje hakbos en bij zijn boerderij een boomgaard, tuin en erf. Voorts nog twee percelen 
hooiland aan het Oude Diep en in Lucaswolde. Het grootste deel van het land aan weers-
zijden van dit waterloopje werd lange tijd als hooiland door de boeren in en rond Marum 
gebruikt. 
Destijds was Bron dus een landbouwer van formaat in Marum-West. Hij was een achterneef 
van gemeenteontvanger Wolter Sitses Bergsma, wiens vader als schoenmaker dertig jaar 
eerder al van Boornbergum naar Marum verkaste. Mogelijk heeft Bergsma hem gewezen op 
het onroerend goed dat door de weduwe Knot werd aangeboden.
 
Toen Bron overleed, werd zijn gehele bezit verkocht aan Witze Willems Akkerman, broodbak-
ker te Marum. Hij woonde op de hoek Marktstraat / Hoornweg, waar in een recenter verleden 
Foppe Duursma zijn Volumemarkt uitbaatte.
Over Witze Willems Akkerman (1806-1889) en de naar hem genoemde Akkermanswijk is in 
juli 2006 een artikel gepubliceerd in ’t Olde Guet van de hand van Geert Braam. Dit artikel zal 
ik hier kort samenvatten en deze samenvatting voorzien van de gevonden toevoegingen, die 
betrekking hebben op het perceel van de latere dokterswoning.
 
Zoals Braam al beschreef, was Akkerman een ondernemend man. Hij was begonnen als bak-
ker en na de aankoop van het Bron-bezit sloopte hij de boerderij en liet juist ten zuiden van 
de oude boerderij, dichter aan de latere Hoornweg, een spiksplinternieuwe herberg bouwen, 
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die later bekend werd onder de naam ‘De 
Koppelpaarden’. In recenter tijden deed het 
pand dienst als ESA garage, voordat het 
werd afgebroken ten behoeve van de bouw 
van woningen.

Samen met Tjebbe Idsingh, zoon van de 
eerste Marumer burgemeester, smeedde 
Akkerman grootse plannen. Enkele jaren 
voor de bouw van zijn herberg hadden 
Idsingh en hij al een aanzienlijke hoeveel-
heid heidegrond richting De Wilp in bezit. 
Door de aankoop van de grond van Bron, 
zuidelijk van de Hoornweg, kon een wijk 
gegraven worden vanaf het perceel van de 
latere dokterswoning door het heidegebied 
tussen de velden van Akkerman en Idsingh 
hun velden door naar het zuiden. Er werd 
echter nog meer grond aangeschaft tot ver 
in het Wilpster gebied. Om een aansluiting te 
maken met de Friese wateren, werd de wijk 
steeds verder zuidelijk gegraven, afbuigend 
langs de huidige Akkermanstraat richting 
Meester Nennstiehl-weg, toentertijd nog een 
waterweg die via Plantsoen, Oudemolenweg 
en Langpaed (Siegerswoude) richting Bak-
keveen voerde.

Al gauw na aankoop van de gronden werd 
begonnen met het graven van een wijk, 
waarbij het noordelijke uiteinde (de zwaai-
kom), tezamen met een opslagplaats, 
kwam te liggen op het perceel van de latere 
Hoornweg 98. Het hoogteverschil van maar 
liefst twee meter richting De Wilp, moest 
worden opgelost door het bouwen van een 
sluis. De diepste punten van de wijk werden 
van dijken voorzien. Naast de oostelijke dijk 
werd het jaagpad gerealiseerd voor mens en 
paard om de schepen te trekken. Dit is nu 
nog onderdeel van de wandelroute langs de 
grotendeels verdwenen wijk. Alles was nu 
klaar om bijvoorbeeld turf te verschepen en 

Recente kaart met boven de Hoornweg en 
links de Wilpsterweg. Bij de rode pijl stond 
de boerderij van Bron. Het lichte gebied 
was zijn bezit, minus twee niet afgebeelde 
percelen hooiland bij het Oude Diep en 
Lucaswolde.
Rechts langs het lichte gebied werd de Ak-
kermanswijk gegraven, met een zwaaikom 
naast en een opslagplaats op de plek van de 
latere dokterswoning (blauw). 
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vee te vervoeren naar de Marumer veemarkt. Er werd zelfs gedacht aan een beurtschipper die 
richting Leeuwarden kon varen. Akkerman en Idsingh moeten de dollartekens al in de ogen 
hebben gehad, toen de realisering van het traject de eindstreep naderde.
De mannen hadden zich echter te vroeg rijk gerekend. De gemeente Marum en enkele be-
zorgde zijlvesten gooiden roet in het eten. Het gebruik van de wijk werd afgekeurd met angst 
voor overstromingen. Maar ook de illegale aanleg van de wijk, de zwakte van de dijken en de 
te licht gebouwde sluis waren voor genoemde instanties reden genoeg om een streep door 
de plannen van de pioniers te halen.

De boekweitmolen
Enkele jaren na het fiasco van Akkerman en Idsingh, verrijst er in 1848 ten oosten van de 
zwaaikom van de Akkermanswijk een boekweitmolen met woning, zodat de opslagplaats 
hergebruikt kon worden ten behoeve van de molen. 

Hoewel boekweit tegenwoordig weinig meer wordt verbouwd in ons land, besloeg het hal-
verwege de 19e eeuw nog een twaalfde deel van het totale landbouwgebied in Nederland. 

Reeds aan het einde van de 20ste eeuw nam de teelt van boekweit langzaam af, maar na de 
laatste wereldoorlog verdween het gewas nagenoeg van de Nederlandse akkers.
Boekweit was tijdens de bouw van de molen in Marum-West een gewild gewas bij vooral de 
wat armere boeren, die weinig middelen hadden om te investeren. Door boekweit te verbou-
wen konden ze boer zijn zonder vee en kapitaal. Maar ondanks dat het betaalbaar was en ge-
makkelijk te verbouwen, was het dusdanig kwetsbaar voor weersinvloeden, dat de opbreng-
sten vaak tegenvielen of bij nachtvorst soms zelfs compleet mislukten. Het werd daarom ook 
wel ‘jammerkoren’ genoemd. 
Door deze kwetsbaarheid, geringe opbrengsten en de bewerkelijkheid na de oogst, maakte 
boekweit geleidelijk plaats voor andere akkerbouwgewassen.

Voordat Akkerman zijn onderneming met Idsingh begon, was hij bakker geweest en hij zal de 
boekweitmolen om deze reden hebben verbouwd. Voor het bakken van brood was boekweit-
meel overigens niet erg geschikt, vanwege de afwezigheid van gluten. Als meel voor spek-
pannenkoeken en voor het afmaken van o.a. balkenbrij en andere vleesproducten vond het 
vroeger wel gretig aftrek. Ook boekweitgrutten herinneren velen zich nog wel.
Lang heeft Witze het na de bouw van de molen niet uitgehouden in Marum. Hij verkocht in 
1851 zowel de herberg als de boekweitmolen en vertrok naar De Wilp om zijn oude stiel van 
bakker weer op te pakken. Hij stierf in 1889 bij zijn dochter Jantje Halbertsma in Haulerwijk.

De nieuwe eigenaar van de molen op de plek van de Hoornweg 98 wordt de assessor (wet-
houder) van Smallingerland Johannes Engberts van der Meulen. De molen wordt vanaf dan 
verhuurd. In 1866 wordt de woning aan de voorzijde uitgebreid en ruim een jaar later wordt de 
molen vergroot en aan de woning vastgebouwd.

Ontwikkeling van het perceel weergegeven met hulpkaartjes uit het kadaster: 1846 de zwaai-
kom en opslagschuurtje; 1848 de boekweitmolen met woning; 1866 uitbreiding voorzijde en 
1867 de vergroting aan de achterzijde, de laatste aanpassing tot de sloop.
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In 1871 worden de gebouwen, wijk en landerijen verkocht aan de kastelein van Akkermans 
voormalige herberg, Berend Bouwsma (1826-1874). Door vererving kwam het geheel na zijn 
overlijden in handen van dochter Trientje Bouwsma en haar man Hendrik Aikema, gemeente-
secretaris te Grootegast. Wie de huurders waren tijdens het eigenaarschap van Van der Meu-
len tot de afbraak behoeft nog enig speurwerk. Vrijwel zeker is dat bakker Rinze van Dellen 
de laatste huurder was voordat de molen in 1909 en de woning in 1910 werden gesloopt. Ook 
W.T. Vleer geeft in zijn boek over de gemeente Marum aan dat het destijds een bakkerij was.

De dokterswoning
De familie Aikema / Bouwsma verkoopt het ontstane 
bouwterrein aan dokter Hendrik Cornelis Holthuis (1886-
1972), de eerste geneesheer die de te bouwen woning 
van plan is te betrekken en er praktijk te houden. Hij 
werd geboren in Bedum als zoon van Pieter Holthuis, 
hoofdonderwijzer aldaar en Antje Faber. Holthuis had 
daarmee al een connectie met Marum: zijn ouders wa-
ren er in 1877 getrouwd, omdat zijn moeder een dochter 
was van Bartle Faber, de hoofdonderwijzer van Nuis. 
Antje was geboren en getogen Nuismer. 
De kersverse huisarts Holthuis was inmiddels in 1911 
getrouwd met Anna Klippus, woonde toen al in Marum, 
maar had ook nog een woonplek in de stad Groningen. 

Foto van ca. 1900 met links de oude uitvoering van de herberg van Bouwsma, daarna het 
witte tolhuisje en geheel rechts deels de oude bakkerij op de plek waar later Hoornweg 98 
wordt gebouwd. Het smalle gebouwtje is goed te herkennen op de hulpkaartjes van de vorige 
pagina. Volgens W.T. Vleer is een van de mannen op de kar Herman Hofstee en de vrouw 
vooraan Aaltje van Houten-Volkerts (uit: Gemeente Marum Door De Eeuwen Heen).
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Vanaf mei 1912 wordt de woning betrokken, getuige de oproep die mevrouw Holthuis plaatst 
in de krant voor een dienstbode, die vanaf dat tijdstip aan de slag kan bij het gezin.

Holthuis en zijn vrouw krijgen in Marum drie kinderen (Anna 1912, Pieter 1914 en 
Jan Hendrik 1915).  In 1919 keert het gezin Marum de rug toe 
om zich in Deventer te vestigen, waar Holthuis als oogarts aan 
de slag gaat. De woning annex artsenpraktijk wordt datzelfde 
jaar verkocht aan de volgende huisarts.

Als de jonge dokter in Marum zijn huisartsenpraktijk wil beginnen is de woning op de Hoorn-
weg 98 nog niet gereed. Hij plaatst een bericht in het Nieuwsblad van het Noorden van 5 
januari 1911 waarin hij meedeelt dat hij praktijk houdt te Marum, voorlopig ten huize van de 
Gezusters Bouwsma, in de al eerder genoemde herberg “De Koppelpaarden”. Een artikel 
over de aanbesteding van de bouw van eene Heerenbehuizing op 3 juni 1911 bevestigt dit feit  
(zie krantenbericht). De architect van de woning is de in het Noorden bekende Gerrit Nijhuis 
(1860-1940) te Groningen. Hij ontwierp onder meer het Jugendstilpand van het Nieuwsblad 
van het Noorden aan het Gedempte Zuiderdiep.

De Hoornweg 98, ontworpen door Gerrit Nijhuis (inzet). De woning werd gebouwd in 1911 en 
het jaar daarna werd ’t Witte Huus in gebruik genomen door de familie Holthuis.

Huisarts Hendrik Cornelis 
Holthuis (1886-1972) 
en echtgenote Anna 
Holthuis-Klippus (1886-
1966) met hun drie in 
Marum geboren kinderen 
v.l.n.r. Pieter, Anna en 
Jan Hendrik. 
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Het medische bloed kroop waar het niet gaan kon in de familie Holthuis. Alle drie de kinde-
ren volgden een medische studie: Anna werd kinderarts, Pieter volgde in de voetsporen van 
vader en werd oogarts in Deventer en Jan Hendrik ging als huisarts aan de slag in Enschede. 
Holthuis kreeg op latere leeftijd de Ziekte van Dupuytren, waarbij de vingers kromtrekken door 
de vorming van een harde streng bindweefsel in de handpalm. Hij opereerde jarenlang met 
aangepaste instrumenten om toch als oogarts te kunnen blijven werken. Holthuis overleed op 
14 januari 1972 te Deventer. 

Arij Doelman (hiernaast afgebeeld 
met zijn vrouw) werd de opvolger 
van Holthuis als huisarts en de nieu-
we bewoner van de dokterswoning. 
Vanaf 5 juli 1919 hield hij spreekuur 
op de latere Hoornweg. Hij was ge-
boren in 1886 te Maasland in Zuid-
Holland. Vlak voordat hij naar Marum 
verhuisde, trouwde hij met de vijf 
jaar jongere Bertha Hendrika Steur. 
Hij was huisarts in Leiden voordat 
hij in Marum zijn beroep voortzette. 
Doelman hield het in Marum even-
eens acht jaar vol en vertrok naar 
Wassenaar, waar hij nog eens dertig 
jaar als huisarts werkzaam bleef. Hij 
was geliefd, kundig en een gewaardeerd lid van de samenleving. Doelman werd door me-
nigeen niet alleen als arts, maar ook als vriend en raadgever gezien. Bij zijn afscheid ontving 
hij van zijn (oud-)patiënten een tv toestel (in 1957 NB!). Bovendien werd een straat naar hem 
genoemd in Wassenaar; de Dokter Doelmanlaan. Hij overleed in 1959 op 72-jarige leeftijd in 
Wassenaar. Het echtpaar had een dochter die wel trouwde, maar kinderloos bleef.

In 1927 kocht huisarts Sijbren Sijbrandij de woning, die inmiddels in de volksmond ’t Witte 
Huus werd genoemd. Hij nam de praktijk van Doelman over. Voordat hij naar Marum kwam 
had Sijbrandij een artsenpraktijk in Workum. Hij werd geboren in 1898 te Oudega, niet bij 
Drachten maar in Wymbritseradeel, nu Súdwest-Fryslân en stapte in 1926 in het huwelijks-
bootje met Sijtske Alberda uit IJsbrechtum. Sijbrandij verruilde Marum in 1947 voor Ten Boer 
gelegen boven de stad Groningen en daarna vertrok hij naar Leeuwarden. Hij overleed op 
2 oktober 1975 in Nieuw Toutenburg te Noordbergum. Zijn zoon was eveneens arts in Leeuwarden.

Sijbrandij werd opgevolgd door Harm Hendrik Jan Holtkamp, die neerstreek in Marum vanuit 
Groningen, waar hij in 1905 het levenslicht zag als zoon van een boekhouder. In 1938 trouwde 
Holtkamp met Everdina Rijke Groenhof. Ze 
bleven acht jaar in Marum en op 1 april 1955 
verliet hij de Hoornweg 98 (toen nog A472) 
en vertrok naar Hilversum. Op enig moment 
moet hij zijn terugverhuisd naar Marum. Op 
16 september 1965 overleed hij weliswaar in 
het ziekenhuis te Groningen, maar woonde 
met zijn vrouw in Marum aan de Wulpstraat 
13. Van de huisarts Holtkamp en familie is 
weinig informatie gevonden, wel dat ze vier 
kinderen hadden.
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Na Holtkamp werd Willem Marten van der Tempel, komende uit Nunspeet,  de nieuwe huis-
arts in Marum-West. Hij werd geboren in Heerenveen op 22 juni 1926, trouwde met Nelly van 
Delden en kregen samen zes kinderen. Hij hield naast de praktijk aan de Hoornweg, tevens 
op bepaalde dagen praktijk in De Wilp, in een deel van de woning van de voormalige bakkerij 
Nieman. Dit inmiddels afgebroken pand stond, vanuit het Plantsoen gezien, rechts nabij de 
huidige kunstbrug. Nu een moderne woning aan de Van Akenweg 71. 
Van der Tempel verliet op 2 april 1970 de dokterswoning en de huisartsenpraktijk, maar bleef 
in Marum wonen. Hij overleed op 14 april 2012, zes jaar na zijn vrouw Nelly.

Zijn opvolger in de dokterswoning werd Roelof Pannekoek, die in maart 1970 met zijn vrouw 
neerstreek op de Hoornweg en een maand later de hoofdbewoner werd en er de huisartsen-
praktijk voortzette. Zijn vrouw Emmy verzorgde de apotheek die al sinds jaar en dag bij de 
artsenpraktijk hoorde. 

Het gebouw werd rond 1982 aanzienlijk vergroot aan de oostzijde, ten behoeve van de uit-
breiding van de praktijk en de apotheek.
Pannekoek verliet de Hoornweg 98 in 1986. Hij had daarna een medische betrekking bij een 
verzekeringsbedrijf. Het echtpaar woont tegenwoordig in Drachten. 

Pannekoek deed de praktijk eind 1985 in de verkoop en die kwam, na een kortstondige 
onderhandeling, in bezit van het artsenpaar waar dit onderzoek allemaal mee begon. Gert en 
Fenna Geerdink kwamen in 1986 naar Marum met twee zoontjes. De derde en laatste telg, 
een dochter, werd in Marum geboren, niet lang nadat het jonge gezin zich aan de Hoornweg 
had gevestigd. 
In de loop der tijd verdween de apotheek aan huis, door de komst van een zelfstandige apo-
theek in Marum en de praktijk werd gemoderniseerd tot wat die nu is.
Mevrouw Geerdink was ook arts en heeft naast de reguliere praktijk van haar man, jarenlang 
een homeopathische praktijk onder hetzelfde dak verzorgd.
Sinds 1 januari van dit jaar is er dus een einde gekomen aan de 35 jarige praktijk van het art-
senpaar Geerdink en 110 jaar huisartsenpraktijk in Marum-West … maar ’t Witte Huus zal nog 
decennia lang als zodanig worden herinnerd.

Mevr. Pannekoek in de apotheek van de praktijk. Ook Geerdink was nog een tijdje apotheek-
houdend, totdat er een zelfstandige apotheek kwam in Marum.
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Er zal over de voormalige huisartsen ongetwijfeld nog veel meer te melden zijn, maar dat 
stokje geef ik graag door aan een andere schrijver.

Boven het kersversie huisartsenpaar Geerdink op een foto uit 1986. Onder Gert en Fenna 
Geerdink bijna 35 jaar later voor hun woning aan de Hoornweg. (Foto: Simon van der Goot/
www.ditiswesterkwartier.nl)
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Herinneringen van Joke Brik en Klaas Grondsma
In 1995 vierden we het 50-jarig bevrijdingsfeest. Naar aanleiding daarvan is er een expo-
sitie geweest in het verzorgingshuis “De Hoorn” en in basisscholen “De Springplank.” 
en “De Bron”. De tentoonstelling is destijds geopend door de toenmalige burgemeester 
Gerritsma. En door dhr. Prummel, directeur van “De Hoorn”. In de De Posthoorn, het 
huisblad van De Hoorn is aandacht aan deze gebeurtenis besteed. Karel Grondsma 
voorzitter van het Oranje comité,  spreekt zijn waardering uit voor de mogelijkheid dier is 
geboden deze tentoonstelling te kunnen organiseren. Eén en ander is uitgezonden door 
de lokale omroep.
Reinder Strikwerda, geboren 8 maart 1924, heeft de oorlog als onderduiker beleefd. Hij 
mist bij deze tentoonstelling b.v. een spinnenwiel, en een karn en zo zijn er wel meer 
dingen.  
Er zijn wel veel bonkaarten bewaart gebleven. De vader van Strikwerda, die in de onder-
grondse zat, verstrekte de onderduikers bonkaarten. Die moest hij vervoeren vanaf het 
distributiekantoor naar zijn adressen, Daar gebruikte hij o.a. zijn horloge voor. Die kon 
open en dan deed hij bonnetjes achter in die kast. Dan deed hij het horloge dicht en dan 
viel dat niet op. Hij had ze ook in de hakken van zijn schoenen, en in de voering van zijn 
hoed. Dat waren bonnetjes die geldig waren op dat moment, want hele bonkaarten, dat 
was heel wat anders . Het horloge heeft Strikwerda altijd bewaard dat is honderd jaar 
oud en het loopt nog steeds.
Ook is er een interview uitgezonden voor de lokale Omroep Westerkwartier van Joke Brik 
en Klaas Grondsma. Joke Brik was aan het begin van de oorlog 15 jaar en Klaas Gronds-
ma een jongen van 9 jaar. .
Hoe zij zich die jaren nog herinnerden. Ze waren aan het begin van de oorlog respectie-
velijk 15 en 9 jaar oud. Hier is drie maal een uur aan besteed. 
De lezers zullen zich veel van deze gebeurtenissen herinneren. Mede doordat er al veel 
over geschreven is. Maar ook persoonlijke herinneringen krijgen de aandacht.

Het uitbreken van de oorlog en hoe het leven na de eerste roerige weken zijn gewone 
gang weer gaat.

Eerst het verhaal van Joke Brik. 
Het is 10 mei 1940, wij zaten ’s morgens aan het ontbijt. Mijn vader vroeg: “Hebben jullie dat 
lawaai wel gehoord, van al die vliegtuigen?” Nee, als jongen van 15 slaap je bijzonder vast. Die 
dag ging ik net als altijd naar Drachten naar de ambachtsschool. De conciërge deelde mee, 
dat de directeur ons iets zou komen vertellen. Die deed de mededeling dat Duitsland ons land 
was binnengevallen. Wij waren dus in oorlog en konden direct weer naar huis gaan. Als jonge 
jongens zagen wij op dat moment de ernst er niet van in. Wij fietsten naar huis met de bedoe-
ling onderweg onze boterhammen op te eten. Daar kwam echter niets van terecht.
Want de eerste Duitse troepen reden ons al tegemoet. Kolonnes, kolonnes, dat reed aan één 
stuk door. Sommigen lagen erin te slapen. Op weg naar Friesland, naar de afsluitdijk. 
Maar dat wisten we toen nog niet. Zodoende waren we al gauw weer in Marum.
Daar was het nog rustig. Daar gebeurde nog niks. Tegen een uur of 10 kwamen daar de eerste 
Duitsers binnen. Ze kwamen in colonne uit  richting Groningen. Het was net of het feest voor 
hen was. Ze hadden bloemen op de auto’s oranje linten op de motorkappen en oranje slier-
ten aan de kant. Ze waren goed en wel vertrokken of een uur later kwamen de Nederlandse 
troepen. Die hebben nog even bij fietsenmakerij Theo Lenstra halt gehouden. O.a. Durk van der 
Velde en Reinder van der Wei, hebben daar nog koffie gedronken.  Toen zijn ze richting 
Friesland vertrokken.
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Om ongeveer 11 uur in de morgen denderde er een stem door de ether die het nieuws van de 
inval verkondigde. Men was niet direct in paniek. De dag verliep verder rustig. Zo af en toe zag 
men Duitse troepen door Marum rijden.
In totaal zijn we twee dagen vrij geweest, toen kregen we bericht dat we de school weer kon-
den bezoeken. Dat ging destijds per post. Alleen de veearts een dokter en misschien één of 
ander notabel, had telefoon. 
Het enige waaraan we merkten dat er gevochten werd, was dat zo af en toe vanuit Friesland 
legeroversten terug kwamen, die gesneuvelden naar Duitsland brachten. 
Verder was het allemaal doorgaand verkeer. Pas in juni werden er Duitsers in Marum onderge-
bracht. 
Als jongens waren we vaak op Trimunt te vinden. Op een middag zagen we de eerste grauwe 
wagens aankomen, die de boel gingen verkennen. Pas aan ’t eind van ’t jaar zijn ze begonnen 
met het inrichten van Trimunt voor hun oorlogsdoeleinden.
Eerst hadden ze ons dorp bezet. De Duitsers werden bij burgers ingekwartierd. Scholen en 
cafés werden bezet. ’s Morgens hadden ze appel. Waar nu de ESA zit. Daar trad men aan.
Toen ze met Trimunt begonnen te bouwen werden daar diverse mensen voor ingeschakeld die 
daar hun kostje mee konden verdienen. Bijvoorbeeld met timmeren, de waterleiding aanleggen 
en zo meer. Er kwamen ook bussen uit Holland met mannen die hier te werk werden gesteld.  
Ze bleven de hele week, alleen de weekenden mochten ze naar huis.
Eerst stonden er heel veel houten barakken op Trimunt. Daar zaten de soldaten in. Het kamp 
was enorm gecamoufleerd. Ik heb veel van dichtbij meegemaakt. Want ik was van school af 
en deed van alles bij de plaatselijke veehouder. Dan bracht ik met een karretje achter de fiets 
versnaperingen naar de heren.  Dat bestond niet uit limonade of ranja, dat waren natuurlijk al-
coholische geneugten. De weg die er naar toe liep was groen geverfd, zodat het niet zichtbaar 
was vanuit de lucht.
Duitsland had verschillende punten waar ze radar stellingen bouwden. In Gaasterland stond 
één, dat was de IJsbeer, wij hadden hier de Löwe. In Veendam, dat was de Gazelle. Op Trimunt 
had men de bunker waar de leiding in zat. Daar zaten de heren ’s avonds in als de vliegtuigen 
hier overtrokken vandaar uit gaf men de eigen toestellen opdracht de vijandige toestellen naar 
beneden te halen. 

Een vliegtuig boven Stelling Trimunt
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Dat was wel bedreigend. Men regelde alles vanuit Marum. Hier had men de veldkeuken. 
Achter café Kram stonden twee mobiele keukens. Een telefoonleiding had men provisorisch 
over ’t land naar Trimunt gelegd. Men belde Trimunt niet over Marum maar via Rottevalle. 
Omdat ik Kram wel eens hielp moest ik Trimunt wel eens aanroepen voor de heren. Dat zal 
wel een speciale reden gehad hebben. In verband met sabotage. De kabel is verschillende 
keren kapot geknipt. Later stond er bij de Wilpsterweg een transformator huisje. Door de lan-
den elektriciteitspalen en kreeg men stroom uit Marum. Het was allemaal bovengronds. In het 
laatst van de oorlog is er een kabel onder de grond doorgekomen via de Haar. Na de oorlog is 
die weer opgegraven.
Men ging van alles verbieden wat Engels was. Dat waren o.a. de padvinders die werden in 
’40 direct verboden. Op de Haar hadden we jongens dat waren de hutbewoners, die mochten 
ook niet meer bestaan. Je moest een persoonsbewijs hebben. Toen er sabotage gepleegd 
werd, werd de avondklok ingesteld. Van acht uur ’s avonds tot zes uur ’s morgens. Verduiste-
ring begon in ’41. Rolgordijnen voor de ruiten. Fietsen hadden een kapje met een klein gleufje 
erin waar nog een heel klein beetje licht doorscheen. Het werd een donkere wereld. 
Radio’s moesten worden ingeleverd. Anderen stopten ze b.v. in ’t hooi of ergens op de zolder.
Om stiekem te luisteren. Maar o wee als de Duitsers er achter kwamen.

We hadden burgemeester van Geel. Pas in ’43 kregen we een pro Duitser als burgemeester.
De jaarwisseling. Hitler probeerde heel Europa in handen te krijgen. Toen men binnentrok in 
’40 gingen ze bij de boeren paarden vorderen. Hun eigen paarden waren door de lange tocht 
al wat krebentig geworden. Bij Ypma hebben ze een wrak paard in ’t land gegooid en Ypma 
z’n paard meegenomen. Sommige paarden werden geslacht. Alles was nog niet gemoto-
riseerd er was nog een grote cavalerie. Wij hebben hier eind ’44 nog een groep gehad, die 
alleen uit paarden bestond. Er waren zelfs hele fiets pelotons. 
De Duitsers die in Trimunt zaten waren in Marum ingekwartierd. Die waren wel gemotoriseerd. 
In ’40 werd Rusland aangevallen en toen werd een gedeelte van de manschappen die hier 
lagen afgevoerd naar het front.
In ’t begin zaten er wel zes- zevenhonderd man. Ze zaten in café Rudolphus,  in de land-
bouwschool, alle scholen hadden ze bezet en in burgerhuizen. Het hoofd van de school in 
Marum-West had een auto.  Maar die moest op het schoolplein staan met een camouflage 
net en de auto van de officier  kwam in meesters garage te staan. En kwaad dat hij was. En 
ouwe Westra kon er wat van.  
De scholen werden al gauw weer ontruimd en de eerste soldaten gingen naar Trimunt om 
daar in kazematten te verblijven. Ze hadden allemaal militair spul, zoals dekens en zo meer 
bij zich. Ze waren uitgerust en goed doorvoed. Zij hadden balen koffie en kisten thee. Wij 
hadden niks meer. Wij hadden geen kolen, zij kregen vrachtwagens vol kolen. Op een keer 
heb ik een tasje vol eierkolen gestopt en dan kroop ik door de Rekkers buurt op huis aan. 
Ook had men wapens in de grond verstopt. Zonder het te merken reden de militaire auto’s er 
over heen. Of er werd overheen gelopen. Na de oorlog hebben we alles weer opgegraven. Er 
was één revolver kapot. Als ze dat geweten hadden……ik was 15, ik heb veel gezien en veel 
verzwegen.
Het is intussen ’41. Wat deden die Duitsers op Trimunt? Ze hadden alles voorhanden, zoals 
luchtdoelgeschut . Het was een mitrailleursnest. Zo af en toe ging een vliegtuig de lucht in 
met een ballon er achter. Dan oefenden ze.  Het voedsel werd allemaal aangevoerd. Ze maak-
ten dat zelf klaar. De mensen die op Trimunt werkten moesten zelf hun broodje meenemen. 
Ze hadden ook honden. Een dobbelman, die heette Churchil en één die heette Roosevelt. Het 
waren gezelschapsdieren. De mensen die met speciale honden achter mensen aangingen 
zaten in de villa van Gjaltema op de Kruisweg. Er werden jongens opgeroepen om verplicht 
in Duitsland te werken.  Ook uit Marum. In ‘42 werden fietsen gevorderd. Zelf heb ik nog een 
bewijs in huis liggen dat ik mijn fiets mocht houden. In die tijd reed de tram nog door Marum. 
Het was een personentram en een goederentram. Daar werd alles mee vervoerd. Kolen voor 
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de melkfabriek en aardappelen, die gingen naar Duitsland. De tram werd zelfs beveilig met 
een stukje luchtdoelgeschut er achter aan. Vooral mensen die met de Duitsers sympathiseer-
den waren hier erg tevreden over.
Ik had familie in Enschede wonen en die kwamen helemaal op de fiets hier heen.  Daar was 
het slechter dan hier. Hadden ze meer last van de Duitsers.

De jaren ’43 – ‘44
Duitsland had dus Polen ingenomen en wij waren het tweede slachtoffer. En dat het vijf jaar 
zou duren? Daar hadden we niet op gerekend.
In de oorlog woonde ik aan de Rekkers buurt. Tegenwoordig heet het de Randel. Destijds had 
Rekker daar zes huizen gekocht, aan een zandweg. 
In ’40 begon men al met het uitgeven van bonnen eerst alleen voor brood. In ’41 – ’42 kwamen 
de aardappels op de bon. 
Toen ging alles op de bon. Zelfs rubber. Duitsland was een groot land en had behoefte aan 
van alles. De boeren werden verplicht extra zaad te verbouwen en dat moest dan geleverd 
worden. Koeien, paarden alles wat ze nodig hadden.
 
Zelfs boertjes die maar een paar are land hadden, met twee of drie koeien, werden verplicht 
de helft te gebruiken voor het verbouwen van zaad en aardappelen.
Op een middag of avond gingen de Duitse soldaten in marstempo vanaf Trimunt naar “De 
Koppelpaarden” bij café Kram. Hij had een grote zaal daar trad een gezelschap op: “Kraft 
durch Freude”. Ze kwamen dan zingend vanaf Trimunt. Dat klonk prachtig. Dat heeft wel 
indruk op mij gemaakt. Ook kon men één keer per week een film zien. Later hadden ze dat op 
Trimunt ook voor elkaar. Daar werden films vertoond, waarin ze zagen dat de Engelsen kapot 
geschoten werden door de Duitsers. 

Er zijn ook eens bommen gevallen. De ruiten waren er allemaal uit op Trimunt. En in het laatst 
van de oorlog ook nog een keer. Vliegtuigen met bestemming Duitsland, werden soms aange-
vallen door Duitse jagers. Dan zaten ze soms in moeilijkheden en lieten hun bommen vallen. 

Duitse soldaten in de Stelling op Trimunt. Er komt net een vliegtuig over
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Het gaf een zeer onveilig gevoel. Hoe verder de oorlog vorderde hoe drukker het in de lucht 
werd. We zijn op een nacht ontzettend bang geweest. Ze hadden heel Marum met lichtkogels 
verlicht.  Het was net of het dag was. Ze wilden de melkfabriek bombarderen. Daar woonden 
wij vlakbij. Het is niet gelukt. Wij waren tussen de bessen struiken gekropen. Wat natuurlijk 
helemaal geen beschutting bood. 
Tot ’41 ging ik naar Drachten naar school. Toen was ik klaar. Er was geen werk natuurlijk. 
En zo ben ik bij Kram gekomen als hulpje. Dan moest ik blad harken en met versnaperingen  
naar de heren in Trimunt. Of Kram kreeg briefjes van vlammetjes (meisjes) die ze hier hadden, 
die schreven niet rechtstreeks naar de stelling. Maar die briefjes brachten ze naar de café 
houder ’s avonds en dan moest ik naar de barakken om de post af te geven. Dat gaf wel eens 
mooie momenten. Als de betreffende persoon op patrouille was dus niet aanwezig, zeiden 
de jongens die erbij lagen, geef ons die brief maar, dan zei ik: dit is strikt persoonlijk. En dan 
zaten ze me na met de bajonet. De jongens die daar zaten waren niet verkeerd.
In ’42 kwamen hier ook vrouwelijke soldaten. Om het tekort aan te vullen. Zij bedienden ook 
de apparatuur. Ieder die geld kon verdienen was op Trimunt bezig voor de Duitsers. Men 
werkte dus mee, waardoor de Engelsen en Amerikanen veel schade ondervonden. Terwijl het 
niet verplicht was. Want er zijn veel jongens gesneuveld door Trimunt. We werden hier dag en 
nacht bewaakt door Duitse jagers vanaf Eelde.  En vanaf Leeuwarden. Er is één vliegtuig naar 
beneden gekomen, bij Opende vlak bij de heide. 
Eén keer per week kwamen de hoge heren vanuit Leeuwarden of Eelde voor werkbespreking. 
Dan werden er routes uitgezet. Vanaf het begin van de oorlog tot ’43 vlogen hier de nacht-
jagers. Die draaiden rondjes over Marum. In de wijde omgeving zijn ettelijke toestellen naar 
beneden gehaald. Door toedoen van Trimunt. Het waren allemaal Engelsen, Amerikanen en 
Canadezen, die naar Duitsland gingen om militaire doelen te bombarderen. Helaas zijn de 
burgers ook niet gespaard gebleven. 
Ter informatie: betekenis van NSB: Nationaal Socialistische Beweging. Voor 1940 mocht men 
stemmen waar je op wou.  Een partij die goedgekeurd was binnen ons Nederlands stelsel. 
Toen ze met de Duitsers gingen heulen, kwamen ze in een geheel verkeerd daglicht te staan. 
S.D.: Sicherheits Dienst. S.S. Schutzstaffel (later de zwart hemden) Pas in ’43 kwam hier de 
Grüne Polizei. Die zaten op de Kruisweg. De landwacht dat waren de mannen met een jacht-
geweer, daar had men dus veel last van. Bij de landwacht kon men zich vrij aanmelden en 
dan kregen ze een uniform. Die moesten onderduikers arresteren en boeren controleren of ze 
wel voldeden aan de voorschriften van de Duitsers. 
B.v. het leveren van melk en vee. Elke week kwamen er nieuwe bepalingen. Dat werd vermeld 
op grote borden bij de weg of op een plakkaat bij de bakker. En spertijd. Ieder werd 
geacht het te weten. Vanaf de Kruisweg kwamen ze met honden langs.

Zelfs als je op je eigen erf was moest je maken dat je in huis kwam anders was je erbij.
Wij hadden hier een politiebureau met twee cellen.  Er werden inderdaad wel mensen opge-
pakt. Als het heel ernstig was gingen ze naar Groningen en kwamen ze in ’t Scholtenshuis. 
Ook Marumers hebben daar kennis mee gemaakt.
Wij moesten eens de zaal klaarmaken bij café Kram, de Duitsers zouden komen voor een film 
voorstelling. Kram had ook een geheime zender. Er liep een koord door de zaal vanaf de zen-
der naar de luispreker. We waren bezig en ineens kwam radio Oranje ervoor. Ik ben nog nooit 
zo hard naar Kram gelopen om te waarschuwen. Dit is fout. Het had heel raar kunnen aflopen. 
Verder hadden we maar drie zenders, één Duitse en twee Nederlandse. 
Nu komen we bij de mei stakingen van ’43. Die was landelijk.  Ook hier deed men mee.
Alle bedrijven werden stil gelegd. Dat was in Marum de melkfabriek. Achteraf was het een 
hele stomme zet dat men die staking doorzette. Vanuit Engeland werd druk uitgeoefend.
Wij hadden maar een klein boerderijtje en mijn vader moest naar het land om te melken. De 
buren zeiden nog, straks kun je de melk weggooien want de fabriek staakt. Die dag begon 
dus heel gek. Alles wat geleverd werd, werd direct leeg gekieperd en geen melkrijder wou rijden.
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De Duitsers waren het er vanzelfsprekend niet mee eens. In Groningen werd een Duits officier 
aangesteld, die kreeg bevel over de provincie Groningen. Die moest er voor zorgen dat alles 
weer naar behoren ging draaien. Ze hebben eerst achter Groningen vier mannen geëxecuteerd. 
Toen naar Marum, naar Trimunt want daar wilden ze eten. Het was verboden met meer dan 
5 mensen bij elkaar te staan. Dat ondervond men op de Kruisweg bij fietsenmaker Hiemstra. 
Er werd gestopt. Was men maar blijven staan maar één van hen loopt weg. Die hebben ze 
gevolgd en doodgeschoten. Een nog jonge man Andries Sikkinga. Toen doorgereden naar 
Trimunt. Daar had men s’morgens bomen over de weg gegooid om de aanvoer per schip 
met materiaalvoor Trimunt, waar men de bunkers en barakken van bouwde, uit Frieschepalen 
tegen te houden. Vijf soldaten kregen het bevel: zorg dat die bomen van de weg af komen. 
Samen met de boeren is dat gedaan. Maar een uur later lagen de bomen er weer. De com-
mandant van Trimunt laat weer 5 man uitrukken en laat 16 willekeurige mensen meenemen. 
Er waren ook twee jongentjes bij. Pabbe heeft nog gezegd tegen één van hen, ga jij maar 
naar huis. Helaas zijn broertje is meegenomen. Ze werden in Trimunt in een wachtbarak onder 
gebracht. Even later kwamen de vijf heren die op de Kruisweg al één hadden doodgeschoten 
, ze wilden weten wat er gebeurd was. De kommandant van Trimunt legt uit wat het geval 
was. We laten ze straks weer naar huis gaan. Dat werd hem verboden. 
De officier gebood ze alle 16 te executeren.
Men heeft ze in Trimunt opgeladen, men is naar het gemeentehuis gereden. En gezegd we 
hebben 16 leden van uw gemeente geliquideerd. Men heeft ze na de oorlog weer gevonden in 
Appelbergen. Ze zijn hier herbegraven bij de Romaanse kerk. We hebben geprobeerd Andries 
Sikkinga er ook bij te krijgen, maar de familie wilde dat niet.

De laatste oorlogsjaren.
Er was in Nuis een arbeidskamp opgericht. Dat was een Duitse instelling. De jongens die daar 
kwamen werden opgeleid voor grondwerkzaamheden. Ze waren niet bewapend. Ze hadden 
een schop op de schouder als ze exercitie hielden. Het was meer een arbeidsinzet, dan dat 
men voor de oorlog bestemd was. Het waren onze landgenoten. Zelf ben ik er ook nog voor 
gekeurd, maar afgekeurd. Ze kwamen uit het hele land. Ze zongen dezelfde strijdliederen als 
de Duitsers, maar dan in ’t Hollands. Men werd wel verplicht, maar was niet gemotiveerd. 
80% zeiden: het hoeft voor ons niet. Het kamp is er de hele oorlog geweest.
Zo af en toe hielpen ze de boeren. Er zijn zelfs meisjes die met die jongens getrouwd zijn. 
’s Avonds waren ze vrij het dorp in te gaan. Met het reizen in die tijd, daar was nog al eens 
malheur mee. Voor bussen en auto’s was geen brandstof meer beschikbaar.

Men ging over op gasgeneratoren. Die werden gestookt op hout of kolen. Of men sloeg de 
voorruit uit de auto en deed er een paard voor. Was er voor ’43 ook wel wat verzet, na de 
moord werd het heviger. Alles gebeurde natuurlijk stiekem. In ’44 kwamen er evacuees uit 
het zuiden. Na de inval van 6 juni.  Het Amerikaanse leger trok Nederland binnen. De men-
sen werden uit het zuiden verdreven en kwamen in oktober, november hier in het noorden. 
Ze werden bij burgers ondergebracht. Grotendeels uit Nijmegen tot aan de Duitse grens. Ze 
moesten alles achterlaten. Degenen die bij ons kwamen hadden onderweg al 4 mensen ver-
loren. Het laatst zijn vader in Groningen. Hij kwam bij ons met een stukje suikerbiet en in een 
zakdoek aardappelschillen.  13 april zijn we bevrijd en 6 dagen later is hij vertrokken. 
Toen men in het zuiden geland was wilde men hier verdedigingslinies bouwen. Daar werd je 
voor ingezet. Het was verplicht. Zelf heb ik achter Groningen gezeten. Daar moesten we 
eenmansgaten graven. Een andere ploeg was bezig met tankgaten. Je kon vrijgesteld worden 
als je b.v. in de landbouw werkte. Toen wij veertien dagen in Hoogezand gewerkt hadden, 
zei de kommandant: jullie moeten blijven. Toch zijn we ’s avonds op de fiets gestapt en naar 
Marum gereden. We waren nog maar drie dagen thuis, of we kregen al een brief van  onze 
verkeerde burgemeester, als ik het oneerbiedig mag zeggen. We hadden sabotage tegen de 
Wehrmacht gepleegd. We moesten de volgende dag op het gemeentehuis komen en zijn we 
onder begeleiding van de landwacht naar Groningen gebracht. Daar heb ik 14 dagen gezeten. 
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Dat was veertien dagen werken, zonder enthousiasme. 
Toen de oorlog uitbrak hadden we burgemeester van Geel, maar die paste niet bij de Duitse 
stijl. Hij is vertrokken en kregen we burgemeester Groenewold een N.S.B. burgemeester. 
Groenewold kwam uit de richting Eindhoven. Toen wij ons moesten melden op ’t gemeente-
huis, zei hij: dat wij ons moesten schamen als jongens van 18, 19 jaar om niet voor de Duit-
sers te willen werken. Dat hun jongens als dappere kerels aan het oostfront vochten. 
Was het veilig met de omnibus naar Groningen? Welnee. Er was iemand onderweg van Gro-
ningen naar Marum met N.S.B.-ers die hier zouden worden ingekwartierd. Die werd in Niebert 
onder vuur genomen door Engelse vliegtuigen. Twee inzittenden zijn gesneuveld en de paar-
den ook. Alles wat bewoog en men kreeg het in ’t vizier, ging er aan. Dat is ook gebleken met 
de tram op de Kruisweg, die reed nog altijd Richting Drachten – Groningen. Die werd onder 
vuur genomen. Dat koste een goeie machinist het leven. 
Er waren heel veel mensen die inkwartiering hadden. Bovendien waren er heel veel onderdui-
kers in Marum. Ze zaten soms onder de grond of boven de koeien. Zelf heb ik op ’t eind van 
de oorlog nog in het bos geslapen. Het was niet gemakkelijk.
De Duitsers die hier waren kregen in de gaten dat het een afgaande zaak was. Toen de geal-
lieerden in Nijmegen geland waren begonnen ze  Trimunt af te breken. Er werden Marumers 
verplicht mee helpen afbreken. Eerst hadden ze geholpen met opbouwen nu met afbreken. 
De geschutskoepels, mitrailleursnesten noemt men dat dan,  liet men springen om te voorko-
men dat de vijand die in handen kreeg. In de bunkers hebben later nog mensen gewoond. In 
het Fries stond erop: “Letter better”(later beter.)  ze verwachten dat ze later een betere woning 
zouden krijgen. De radar was in ’44 al verdwenen.  Alles werd afgevoerd met de Drachtster 
tram naar Groningen. 
Eind ’44 moesten bussen naar Trimunt om de soldaten af te voeren. Die gingen allemaal rich-
ting front. Behalve één die naar Dresden moest hij dook onder. Tot de bevrijding ’45 heeft hij 
bij café Kram gezeten. Voor hem was het gevaarlijk, want er zaten ook twee Duitsers bij Kram 
ingekwartierd.
Die waren bij het afbreken van de lichtvoorziening en de elektrische bekabeling betrokken. 
Op 28 november heeft het verzet dynamiet onder de rails gelegd en is de tram uit de rails 
gekieperd. De bezetter heeft op 8 december 5 willekeurige mensen uit het Scholtenshuis 
geliquideerd. Ze kwamen uit Bakkeveen, Bedum en Groningen. 

O.a. een Torenbeek, hij had bij Bakkeveen wapens vervoerd, die daar gedropt waren. Ook  
was er een politieman uit Bedum bij. De melkfabriek bleef nog steeds draaien. Men haalde 
hiervoor takkenbossen uit Bakkeveen. 
Nog een triest verhaal. De onderdirecteur van de melkfabriek, meneer van der Meulen, wei-
gerde in ’44 een exemplaar van “Volk en Vaderland” het blad van de N.S.B. aan te nemen. 
Hij schijnt te hebben gezegd: veeg daar je gat maar mee af. ’s Nachts hadden ze de smoes 
om hem de weg te vragen naar Noordwijk. Toen hij het deurtje open deed, hebben ze hem 
doodgeschoten. Hij was niet direct dood. Hij is nog naar Groningen vervoerd, maar heeft het 
niet overleefd.
De jaarwisseling. De eerste maand van ’45 was het spannends. Het zuiden was bevrijd, wij 
bleven het langst in de ellende zitten. Velen kwamen hier om eten. Wij hadden het geluk dat 
we nog voldoende te eten hadden. Berichten kregen we niet meer. Alles was afgesloten. We 
leefden in het donker. Carbidlantaarn, of een flesje met olie met een pitje erin, dat kwalmde en 
walmde. Men kon elkaar amper zien. De Nederlanders waren vindingrijk. De stoppen waren 
eruit gedraaid en de boel was verzegeld.  Wij knipten het zegeltje door en draaiden de stop-
pen er  weer in. Dan hadden we toch licht. 
Ook in het laatste oorlogsjaar werden mensen ingezet om van alles te doen, o.a. Trimunt 
afbreken. Aan het eind van de oorlog probeerde de burgemeester nog voor N.S.B.-ers on-
derdak te krijgen.  Die kwamen uit het zuiden. Wij waren nog in Duitse handen.  De lucht zat 
dag en nacht vol vliegtuigen.  We hoorden wel het één en ander maar toch kwam de bevrij-
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ding nog onverwacht. 13 april zijn we hier bevrijd. We zaten net te eten, toen we de buurvouw 
op de zandweg zagen huppelen. Klompjes in de hand. De evacué zei: er is iets gaande. Die 
gauw naar buiten en vroeg wat is er aan de hand? Ze antwoorde: de Canadezen staan bij de 
Wilpsterweg. Wij onmiddellijk daar naartoe. Wij schrokken, want daar stonden van die grauwe 
verzetswagens. Ze vroegen of er nog Duitse soldaten zaten. Er zaten nog 6 op Trimunt. Maar er 
zitten geen officieren bij.  Nou dan gaan we er niet heen. Op de Kruisweg zat de S.D. daar wil-
den ze wel heen. Die zaten in de villa van Gjaltema. Uit de Kerklaan kwam net één van de S.D., 
die had bij de zuivelfabriek een bestelling gedaan. Hij zag de wagens aankomen en schoot 
de sloot in. Ze hebben hem te pakken gekregen en mee genomen.  Toen zagen ze de burge-
meester, die nog aan het zoeken was voor adressen voor landgenoten, die vluchten het bos in. 
Langs de trambaan, richting Kruisweg, ze durfden niet schieten want er liepen kinderen op de 
weg. De S.D. zag de Canadezen  aankomen. Ze hebben gauw burgerkleren aangetrokken en 
zijn vertrokken. De Canadezen gingen terug naar de Wilpsterweg. Anderen kwamen van Bak-
keveen met een zending takkenbossen voor de zuivelfabriek. Die zagen ook het gevaar. Eén 
van de rijders heeft zijn hemd uitgetrokken en aan een stok gebonden, zodat ze niet beschoten 
zouden worden. Ook kwam er nog een landwacht aanfietsen. Die hebben ze ook meteen in de 
kraag gevat. Die werd slechter behandeld dan de Duitser die ook al op de wagen zat. Die kreeg 
sigaretten van de heren maar de landwacht niet.
Toen wij 13 april bevrijd waren gingen de vlaggen uit. Werd er bier in een tobbe gekieperd en 
met een sleef uitgedeeld. Wij waren er net mee bezig, toen kwam er een horde Duitsers aan, 
toen waren wij weer niet bevrijd. Die gingen richting Donkerbroek. Zij zijn daar gevangen geno-
men door de Canadezen. Ondertussen had men die paar Duitsers van Trimunt gehaald en nog 
twee uit Marum. 
Het werkkamp is snel ontruimd, daarna hebben er eerst N.S.B.-ers in gezeten en later S.S.-ers. 
De N.S.B.-ers werden ingezet om de boeren te helpen. Er is uitbundig feestgevierd. Ook als 
kind. En we waren zeer blij met de bevrijding. 

Klaas Grondsma
Herinneringen van een schooljongen.
Aan de Haarsterweg in Marum ben ik geboren. Mijn ouders hadden een veehoudersbedrijf. 
Koeien, varkens en kippen. Op 10 mei 1940 ging het bij ons niet anders dan bij velen in ons 
dorp. Mijn vader vroeg onder het brood eten of wij de vliegtuigen gehoord hadden ’s nachts. 
Maar wij sliepen als een marmot. Niks gehoord. Ook die morgen gingen we lopend naar 
school. Onze school stond aan de Kruisweg naast de gereformeerde kerk. Wel viel ons op dat 
verschillende mensen in groepjes bij de weg stonden te praten. Op school kregen we een korte 
uitleg wat er aan de hand was en we mochten weer naar huis. 
Op de terugweg liep een man te zwaaien met een stuk hout hij galmde, dat het van de brug 
in Hoogkerk kwam. Die was door één of andere groep opgeblazen. Hij was enthousiast over 
de inval van de Duitsers. De Nederlandse soldaten stonden aan de Haarsterweg geparkeerd 
in allemaal verschillende auto’s. Het was eigenlijk een bij elkaar geraapt zooitje men zei dat 
de mensen getransporteerd moesten worden naar de afsluitdijk om Duitse soldaten tegen te 
houden.
Als negen jarige zat ik in de derde klas. Later gingen we wel weer elke dag naar school.  De 
Duitsers namen pas na enkele maanden bezit van de school.
Ze werden ook veel bij burgers ingekwartierd. Zoals in de ESA garage, tegenover café Kram. 
Daar was een post, de schrijfkamer, daar werd een hele hoop uit geregeld.
Maar de brandstof werd ook krap. Dat was vermoedelijk ’42 – ’43. We kregen wel eens een dag 
vrij. Als kind vonden we dat prachtig. Voor zover ik mij kan herinneren is het op school allemaal 
gebleven zoals het was. Ook de meesters zijn gebleven. We hadden één juffrouw, juffrouw van 
der Kuip.
Mijn vader was een rustige man in tegenstelling tot mijn moeder. Maar we hoefden nooit bang 
te zijn. Voor de ramen kwam zwart dof papier. Op een donkere avond bleek er licht door de 
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verduistering te schijnen. Opeens was er gebons op de ramen. Wij schrokken natuurlijk wel. 
Het was een Duitser. Hij schreeuwde:  “Licht aus”. Even later kwam hij binnen. Mijn moeder 
was net met de weck bezig. Om hem te paaien heeft ze hem een stuk vlees gegeven. En is het 
toch nog goed afgelopen.
Bij ons is nooit wat gevorderd. Als kind wist je, wat thuis besproken werd, mocht je aan niemand 
vertellen. Voor zover ik weet gingen bij ons geen kinderen naar school van foute ouders.
Als je wat ouder wordt begin je het één en ander beter te begrijpen. In die tijd hadden we 
koerierster en ook mannen die berichten over brachten. Dat was het verzet. Op Trimunt zat een 
wachtbataljon ongeveer honderd technische mensen. Speciaal voor het radar systeem.
In die tijd werden er paarden gevorderd. Wij hebben toen nog twee voer hooi naar Marum west 
moeten brengen voor de paarden. Ze stonden tegenover voormalig café  “De Koppelpaarden” 
café Kram. Vermoedelijk zijn een gedeelte van de paarden opgegeten. Aan de Wilpsterweg 
woonde een boer en die had een heel mooi schimmelig paardje.  Die werd ook gevorderd. Op 
Trimunt was alles gemotoriseerd. In marstempo kwamen de soldaten ‘s middag of ‘s avond 
naar “De Koppelpaarden” naar de grote zaal van café Kram om feest te vieren.
Mijn kameraad en ik hielden wel van beursje trekken. We hadden dan een lege beurs met een 
lange zwarte draad er aan. Dan kropen we achter de heg. Op een keer kwam er een Duitser 
aan op de fiets met een geweer. Wij zeiden tegen elkaar: “We hopen dat hij de beurs niet ziet”. 
Maar hij zag hem wel. Hij stapte van de fiets af om het beursje te pakken, maar wij trokken het 
heel haastig weg. Dus mislukt. Die Duitser heeft er heel hard om moeten lachen.

Als we een varken slachten, hadden we een vergunning nodig. Elk jaar hadden we een vee 
telling. Dat moest kloppen met wat je opgaf aan de bezetter. Als men kwam voor controle, de 
C.C.D heette dat toen, de centrale controle dienst. Wij slachten natuurlijk elk jaar het dikste 
varken. In die tijd was er veel ruilhandel. Zo had mijn vader nooit tekort aan rook tabak, kauw 
tabak of shag. In Marum was iemand die het wel had.  Hij ruilde niet alleen spek, maar ook 
aardappelen, granen en soms melk. Zodoende kwam het varken wel op.

De woning van de familie Grondsma aan de Haarsteweg
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We kregen ook Duits op school. En dat probeerden we dan ook te spreken. 
In ’43 op 24 augustus is mijn broertje geboren. Dat voelde als een verjaardagscadeautje, want 
ik was de 26ste jarig.
Met die mei staking stond mijn vader met de buren op de weg te praten, hoe het moest met 
de melk die niet naar de fabriek kon. Opeens zien ze die auto’s aankomen. Die blijven voor 
ons huis staan. Iedereen vlucht weg. Mijn vader vlucht het ouwe hok in, meestal stond daar 
jong vee. En daar begon hij hout te kloven. En hij zegt: “Blijf bij mij”. Er is gepraat met één 
van de boeren daar. Ze hebben uit kunnen leggen dat het ging over de melkleverantie aan de 
fabriek. Wonderlijk genoeg zijn ze er goed afgekomen. Die avond hoorden we wat voor vrese-
lijks er in Marum en Trimunt gebeurd was. Het werd heel stil in Marum. Beangstigend stil.
Mijn familie kregen ook twee evacués twee meisjes  Dora en Lena ze kwamen uit Kekedom. 
Ze zijn tot de bevrijding gebleven.
Mijn vader had een vrijstelling gekregen, zodat hij niet naar Hoogezand hoefde te putje gra-
ven. Maar er kwam een meneer aan de deur, om over die vrijstelling te praten. Hij kreeg de 
vrijstelling en handen en heeft het voor de ogen van ons allemaal verscheurd. Dus mijn vader 
werd genoodzaakt wel te gaan. Gelukkig kwam mijn vader weer thuis, op sinterklaasavond en 
hij had allemaal pakjes bij zich voor ons. Als kind heeft me dat erg aangegrepen. 
Ondertussen was ik 14 en ging nog naar de lagere school. In die tijd waren er acht klassen. 
Wij liepen vaak het achterpad langs, bij de trambaan. Wij waren gewaarschuwd, pas op zo 
weinig mogelijk langs de grote weg.
Van de Duitsers , De Grüne Polizei, die op de Kruisweg zaten hebben we meer last gehad. Op 
een nacht werd ik wakker, doordat mijn moeder bij de tafel zat te huilen. Nou zegt ze: “Ze zijn 
hier geweest om pa op te halen”. Gelukkig was hij op dat moment niet thuis.
Pa had opdracht de wacht te houden bij een dorsmachine die bij een boer op de Haar stond. 
Over de landerijen is mam naar hem toe gegaan en hem verteld wat er aan de hand was. ’s 
Morgens moest hij weer melken, maar om naar huis te gaan om de melkerij op te halen, was 
niet verantwoord. Mam heeft met pa geregeld, dat als het onveilig was zou ze een rode zak-
doek aan de lijn hangen. Op dat moment was het veilig en heeft hij het melkgerij gehaald en is 
naar de koeien gegaan om te melken. Intussen kwamen de mensen weer kijken, maar pa was 
er nog steeds niet. Een rode zakdoek aan de lijn. Mijn pa is twee dagen niet thuis geweest. 
Dat was voor mij en mam het spannendste moment van de oorlog. 
Nog even terug wat Joke vertelde over de vluchtende landwacht die niet beschoten werd. De 
reden was simpel als kinderen liepen wij daar. Vandaar dat niet op de burgemeester en zijn 
trawanten geschoten is.
Als kind voelde je wel de dreiging, maar er was ook altijd spanning. Betreffende de afloop. 
Nu na 50 jaar voel ik achteraf gezien, weer de spanning van toen.
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Bijna 100 jaar transportondernemers Boonstra in Nuis

Geert W. Braam
                                                                                                                                                                                                                                  
In het transportbedrijf Boonstra in Nuis zit al de vijfde generatie. Dat kwam mij ter ore en 
het leek me een heel mooi  onderwerp  om me in te verdiepen. 
Velen kennen de prachtige vrachtwagens van Boonstra, die van Nuis heel Europa intrek-
ken en vice-versa reizen. Een veelzijdig transportbedrijf, gegroeid van een bedrijf dat met 
paard en wagen reed, naar een bedrijf met ultra moderne, eigentijdse vrachtwagens. 
Als ik Jan Boonstra benader geeft hij aan graag mee te willen werken aan dit artikel, 
vooral uit respect  voor zijn vader en oom Piet. “Mooi dat het bedrijf van de Boonstra’s  
onder de aandacht komt.”
Naast het interview met Jan Boonstra heb ik een schat aan informatie uit het gemeente-
lijk archief van de voormalige gemeente Marum kunnen halen.

“Wanneer is dit bedrijf gestart?  vroeg ik aan Jan. 
“Mijn opa Oene startte dit bedrijf en mogelijk zelfs mijn over-opa Johannes Pieter Boonstra,” 
vertelt hij. “Ik weet heel weinig over mijn over-opa. Als ze het over hem hadden dan werd hij 
altijd ‘Olle Bes’ genoemd. Mijn opa Oene is met paarden begonnen. Hij was, evenals zijn vader 
Johannes Pieter, voerman met paard en wagen. Rond 1927 begon Oene ook met vrachtwa-
gens.  De eerste aangeschafte vrachtwagen was een Chevrolet-Matiz.”
Jan laat foto’s zien van het huis waar hij nu nog woont en veel foto’s van vrachtwagens. Johan-
nes Pieter Boonstra (dus de overgrootvader van Jan)  heeft zeker aan de wieg gestaan van wat 
nu al bijna een 100 jaar jong transportbedrijf is.  Zonen van Jan zitten nu in de zaak en anno 
2021 is het nog steeds een kerngezond bedrijf . 

Johannes Pieter Boonstra en Iemkje Haak  
Johannes Pieter  Boonstra,  geb. 11 juni  1857, trouwde in 1877 met Iemkje Haak, geb. 29 
oktober 1856 in De Wilp. Ze trouwden in Marum,  de gemeente waar Iemkje woonde. De eerste 
zeven  jaren  van hun huwelijk  woonden ze in Ureterp aan de Ureterpervaart  en blijkens een 
inschrijving in de bevolkingsregisters van de gemeente Marum verhuizen ze in 1884 naar De 
Wilp. Vermeld werd  toen dat ze afkomstig waren uit Ureterp, gemeente  Opsterland. In De Wilp 

Foto links: Voerman Johannes Pieter Boonstra met zijn vrouw Iemkje en dochtertje Jantje. 
Foto rechts: Johannes Pieter Boonstra  Vermoedelijk is deze foto, na vergelijking met een an-
dere foto, genomen rond 1900. 
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woonden ze ook weer aan een vaart. Het echtpaar  heeft op dat moment vier kinderen, te 
weten:  Pieter Johannes,  geb. in 1878, Gerrit geb. in 1879, Hendrikje geb. in 1880 en Ybeltje 
geb. in 1884. 
Op het moment van binnenkomst in De Wilp is Johannes Pieter arbeider. Door zijn handels-
geest komt daar gauw verandering in. Hij wordt al snel genoemd als koopman en landgebrui-
ker. Johannes vergaart veel bezit in De Wilp. Daar worden nog drie kinderen geboren: Jan in 
1886, Sapke in 1888 en Oene in 1891. Daarna vertrekken ze naar Nuis, waar in 1896 Jantje 
geboren wordt. Vader en moeder zijn op dat moment ongeveer de 39 jaar. 
Ik (G.B.) kreeg enkele maanden geleden een prachtige foto in handen van Henk Wieringa, met 
het verhaal dat het om voerman Boonstra  ging, uit de tijd dat er nog met paard en wagen 
gereden werd voor transport.  

Oene Boonstra
Oene trouwde op 10 mei 1913 te Marum, met Trientje Aardema. Ze kregen zes kinderen, drie 
dochters en drie zonen. Zoals gezegd stonden de eerste gemotoriseerde vrachtwagens op 
naam van Oene Boonstra. Blijkens de kentekenregistratie kregen ze in 1929 kentekenbewijs 
A 16813 toegewezen en in 1933 A 22781. In 1929 wordt als beroep van Oene ‘transporteur’ 
genoemd en in 1933 staat in de stukken van de Kamer van Koophandel ‘vrachtrijder’ . 
Jan vertelt dat  er een foto bewaard is gebleven, waarop de naam ‘O. Boonstra Transport 
Nuis’ staat geschreven. De enige foto met dat opschrift. 

Tijdsbeeld omstreeks 1933 bij de 
naburige wagenmakerij Jan Harms. 
Van links naar rechts: Jacob Dijk, 
Johannes (Hans) Boonstra, Oene 
Boonstra, Jan Wijkstra, Jan Harms 
met dochter Grietje en Klaas van 
der Kloet. 

Het bedrijf van Oene Boonstra 
werd in 1933 bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven en in 
1953 uitgeschreven. De naam van 
het bedrijf ‘Firma O. Boonstra’ 
werd veranderd en de firma kwam 
op naam van de drie zonen:  
Johannes, Sijtse en Pieter Boonstra.  

Op de vrachtwagens komt dan ‘Boonstra’s te staan. Uiteindelijk bleef  zoon Johannes als 
enige over in de transportonderneming. Pieter kwam bij de Aankoop Centrale (nu Welkoop) in 
Marum terecht  en ging ook in Marum wonen met zijn gezin. Sijtse werd buschauffeur bij de 
ESA en woonde met zijn gezin aan de Nieuweweg in Nuis. 

Neef Johannes van de Hamrik springt bij.
In een gesprek met Hendrik Boonstra (geb.1933), een kleinzoon van Pieter Boonstra,  (broer 
van Oene sr.) hoor ik dat zijn vader Johannes,  die later op de Hamrik in Marum woonde , een 
aantal jaren meegeholpen heeft op het bedrijf van oom Oene. Johannes (geb. 1901), de vader 
van Hendrik, heeft ook vaak over het bedrijf verteld. Johannes vervoerde van alles en nog wat 
in de wijde omgeving met paard en wagen. Neef Johannes reed, naast het werk in zijn eigen 
drukke bedrijf, ook wel voor oom Oene op de lijkwagen. Oene en zijn zoon Pieter reden er 
ook vaak mee. In die tijd werden op de begraafplaats nog drie rondjes op het kerkhof gelopen 
met de kist. Om de boze geesten te verdrijven. Daarna volgde de ter aarde bestelling.
Terug naar Jan Boonstra. Hij vertelt dat opa het druk had als er een begrafenis was: 
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“Hij moest het paard eerst ‘de zwarte jas’ aantrekken. Er werd een zwart rouwkleed over het 
paard gelegd . De ogen van het paard  kregen zwarte oogkleppen voor en zelfs  de hoeven 
van het paard werden zwart gemaakt. Daarvoor gebruikte men verlopen olie. 
Het paste bij de status van een grote boer dat er twee paarden voor de koets liepen. Ze 
leenden dan vaak een paard van Vogelzang uit Boerakker. De koets was ook helemaal zwart,  
heel indrukwekkend. Helaas is die koets door de tand des tijds verloren gegaan. Ik herinner 
mij een  begrafenisbijeenkomst van een kalvermester. Die bijeenkomst werd als het ware een 
familiereünie, eigenlijk te gezellig”.
Zelf heb ik (G.B.) de lijkkoets, getrokken door zwarte paarden, wel door het dorp zien rijden. 
Ik kan me het verhaal herinneren, dat er eens een koets, met een overleden persoon erin, 
kantelde. In een vrij scherpe bocht in het Boerenveld,  nabij het huis van Roelf Reitsema.
 “Het draaide in vroegere tijden niet alleen om transport bij de Boonstra’s”, vertelt Jan. “Mijn 
opa Oene sr. en oom Pieter hadden daarnaast ook nog koeien op stal staan. Pieter was nl. 
naast transportondernemer  ook nog boer, samen met vader Oene. De koeien stonden op stal 
op Nieuweweg nr. 44 in Nuis. 

Opa Oene werd na verloop van tijd te oud voor het werk. Hij had de vrachtwagens wel op 
zijn naam staan, maar die werden gereden door zijn drie zoons . Het gebeurde eens dat er 
iemand begraven moest worden in De Wilp, maar opa Oene stond met de lijkkoets in Noord-
wijk. Het is uiteindelijk goed gekomen, maar dat was wel de laatste tocht van opa met de 
koets. Hij moest een stapje terug doen. 
Zijn oudste zoon Pieter nam het vervoer toen over. 
Opa Oene verhuisde met zijn vrouw Trientje naar een ander huis aan de Nieuweweg in Nuis.  
Een woning gelegen naast het pand van de voormalige kledingzaak van Koning. 
Ze gingen bij hun dochter Emke inwonen, die getrouwd was met Cornelis Jakobs. Oom Pieter 
en tante Geeske verhuisden naar het huis waar ik nu woon, op nr.44”. 
   
Johannes Boonstra jr. 
Johannes Boonstra , de vader van Jan, betrok na zijn huwelijk in 1937 het huis naast het 
bedrijfspand,  samen met zijn vrouw Wietske van Houten.  Daar werden hun acht kinderen 
geboren: vijf meisjes en drie jongens . Het slaapverblijf  van de kinderen was op de grote 
zolder, waar de jongens van de meisjes  gescheiden waren door een gordijn. 
“Het waren onzekere tijden na het overlijden van opa Oene in 1965. Alles stond op losse 
schroeven, het bestaan van het bedrijf stond op het spel.
Johannes was van plan om in Niebert het voormalige pand van eierboer Posthumus te kopen. 
Het was een goede locatie voor een transportbedrijf.  Uiteindelijk heeft hij hier van afgezien en 
heeft hij midden zestiger jaren van de vorige eeuw het ouderlijk  huis gekocht, uit de nalaten-
schap van zijn ouders. 
De bevriende strijkgeldjagers hebben hem geen strobreed in de weg gelegd, ze joegen de 
prijs van de woning  niet op. Het huis waar wij woonden (dat dus naast het ouderlijk huis 
stond ) kwam ook  in de verkoop.  Maar daar had mijn vader geen belangstelling voor, omdat 
er geen garage bij was en te weinig ruimte om er iets te bouwen”.

Johannes  met zijn broers en zoons in de zaak.
“Mijn vader nam in 1948 het transportbedrijf van opa Oene over. Er werd toen hoofdzakelijk 
vee vervoerd.”
 
De drie zonen van Johannes kwamen later als vrachtwagenchauffeur  in het bedrijf.  Oene, de 
oudste, is van 1944, Jan is van 1947 en Tjibbe is van 1951. Oene en Tjibbe kozen er uiteinde-
lijk voor om iets anders te gaan doen.
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“Wij vervoerden toen hoofdzakelijk kalveren van en naar mesterijen en weer later naar de 
slachthuizen. Maar natuurlijk verzorgden we ook het vervoer naar en van de veemarkten in 
Groningen en Leeuwarden. In het voorjaar kregen de koeien kalfjes en die gingen de mesterij 
in.  Als het dan vette kalveren waren geworden, werden ze door ons opgehaald en wegge-
bracht. Daar hadden we het druk mee. We hadden veevervoer van acht mesterijen, dat was 
eigenlijk wat te veel. We gaven regelmatig vrachten weg aan andere vervoerders. Mijn vader 
wilde dat zo houden, hij gokte niet op één paard maar op meerdere paarden. “Want anders 
ben je te kwetsbaar”, zei hij. 
En zo was het ook. Om ons heen waren er veevervoerders  die maar één handelaar hadden, 
maar wij hadden er dus meer. We vervoerden vee naar slachthuizen in de wijde omgeving , 
tot aan Apeldoorn toe. Dat was ons behoud, want als er één mester ‘omviel’,  bleven er nog 
zeven over. 
Toen op een gegeven moment  de hele markt instortte, vielen er binnen een jaar veel  trans-
portbedrijven weg. Jan van Drie nam het transport over van de kleine transportondernemingen 

Een prachtige foto uit die tijd. De mannen betrokken bij het transportbedrijf Boonstra: Opa 
Oene leunend tegen de vrachtauto en daarvoor v.l.n.r. Pieter, Taeke van der Kaap, Sijtse en 
vader Johannes (Hans). Het meisje op de wagen is waarschijnlijk Ineke, het zusje van Jan.

Foto links: Oene jr. voor de veewagen.  Foto midden: Jan (rechts),17 jaar,  met de toen 14 jarige 
Tjibbe.  Foto rechts: Jan in de vrachtwagen
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die in de problemen waren gekomen.  Wij hebben toen best wel in de rats gezeten, maar we 
hebben het gered. 
Toen zijn we om ons heen gaan kijken, wilden het roer omgooien.  We keken naar bevrach-
tingkantoren, zoals Wegtransport.  Mijn jongste broer Tjibbe reed al veel  voor dat kantoor. 
Mijn neef Oene Pieter Boonstra (zoon van oom Pieter Boonstra) is ook een tijdje chauffeur 
bij ons geweest. Hij tipte mij om Joris Smits te vragen toen ik een chauffeur nodig had. Joris 
woonde toen boven de winkel van Koning in Nuis, waar Lindeman nu woont. 
Na mijn telefoongesprek met Joris zei hij (hoorde ik later) tegen zijn vrouw Femke: “Dat was 
Jan Boonstra”. Ze zei daarop: “Jan Boonstra? Maar die rieden toch met koien?” Joris ant-
woordde dat hij nait met koien ging rieden. Maar toen hij hier kwam zag hij dat we niet alleen 
veewagens hadden. ”O, jullie hebben ook een andere vrachtwagen”. Ik vroeg hem of hij ook 
een buitenlandse vergunning had en ja, die had hij. Ik vroeg hem of hij voor ons bij de NVO 
( een internationaal vervoersbedrijf)  wilde gaan rijden. Ik zegde toe met ‘Kupertje’ , die het 
daar voor het zeggen had, te gaan praten om een goed woordje voor hem te doen. Het betrof 
de heer Kuiper, die wij altijd Kupertje noemden, omdat het een klein parmantig kereltje was.
Jan sprak telefonisch met  Kuiper: “Dan moest mor eem komn te proaten mien jong” zei Kui-
per tegen mij. En zo is dat gegaan”. 

Jan Boonstra en zonen 
Jan bleef dus alleen over in het transportbedrijf . Hij was een manusje van alles, was vracht-
wagenchauffeur,  deed zelf reparaties aan de vrachtwagens en deed ook de  administratie.
Jan trouwde met Jannie Weidenaar uit Niawier. Ze kregen drie zonen: Johan (geb. 1970), Bert 
Jan (geb. 1972) en Ronald (geb. 1982). 
Door de omschakeling van veevervoer naar ander transport sloot het bedrijf zich aan bij het 
bevrachtingsbureau NVO transport, wat staat voor Noordelijke Vervoers Organisatie.

“Het grootste gedeelte van mijn werkzame leven heb ik met vee gereden. Toen dat niet meer 
kon ben ik op Scandinavië gaan rijden. De voertaal was daar Engels. Ik heb daar nog echte 
winters meegemaakt. De vracht waar wij mee reden naar de Noordelijke streken was geva-
rieerd. De handelswaar bestond  bv. uit plastickorrels of rollen papier. We gingen nooit leeg 
daar naar toe  en kwamen ook nooit leeg terug. Op de terugreis uit Zweden hadden we acht 
van de tien keer hout en rollen papier als vracht. Dat papier was bestemd voor het drukken 
van kranten. We hebben nooit vrachten hout bij de timmerfabriek in Marum afgeleverd, we 
vervoerden stukgoed. In het voorjaar werden er veel in Nederland gekweekte bomen en poot-
aardappelen weggebracht. Veel kwam van bomenkwekers uit Noord-Holland. Ook bloem-
bollen uit diezelfde streek. Kortom, wij vervoerden alles waar handel in zat. Er was stress in 
de transportsector, want men wilde het liefst dat we voor een appel en een ei vervoerden. 
Over de handel ( de goederen) zijn de mensen het wel eens, maar geld voor het vervoer is 
een tweede. Wij zijn de laatste schakel en dat is de sluitpost. Voor de kerst kwamen we vaak 
terug met vrachten kerstbomen, maar dat is seizoensgebonden, dus maar tijdelijk. Nu moeten 
we zelf  helpen om te laden en te lossen, in het verleden werd het voor ons gedaan.  Er is 
meer vracht op pallets. Het is een groot verschil als je kijkt naar hoe de bevrachting nu gaat 
en dat vergelijkt met vroeger. Het was toen zwaar lichamelijk werk. We brachten veel kalizout 
en slakkenmeel van de Landbouwvereniging naar de boeren. Vaak kreeg je heel weinig mede-
werking van de boer bij het lossen.  Gelukkig waren er ook wat gemakkelijker boeren.
Soms als ik met mensen spreek vragen ze mij: “Jullie zijn vast blij dat jullie uit het veevervoer 
zijn?“ Mijn antwoord is dan: “Heel eerlijk gezegd, heb ik alle dagen nog heimwee naar het 
vee”. Het werk en de contacten waren veel persoonlijker hè? Je kwam bij de boeren en als de 
vrachtwagen geladen was, kwam je bij de mensen over de vloer voor een kop koffie. Dat werk 
heb ik altijd met heel veel plezier gedaan”. 
Ik herinner me nog hoe een nieuwe vrachtwagen voor ons bedrijf arriveerde. Hedde Oort ging 
met de trein naar Eindhoven en kwam rijdend, met alleen het chassis, terug. Hij zat open en 
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bloot op een kistje achter het stuur. Vroeger was hij truckverkoper bij de ESA. Ik was nog een 
kind maar kan het me nog heel goed herinneren.  Hedde zat als een vliegenier op die truck, 
met een leren jas aan en een leren helm op het hoofd. Het deed mij denken aan de foto’s 
van vliegenier Albert Plesman. Elders werden  de cabine en de verdere opbouw gerealiseerd. 
Vrachtauto’s met een recht vooreind  werden veel bij de ESA gedaan.  Er is ook veel opge-
bouwd bij carrosseriebouwer Bulthuis in Zuidwolde, maar dat ging om vrachtwagens met een 
neus.”.  

Jan: “Mijn gedachten gaan terug naar de tijd dat er ook wel eens personen met de vrachtwa-
gen vervoerd werden. Personenvervoer, op pakken stro in een schoongespoten veewagen.
Ik kan mij verhalen herinneren dat mijn vader evacuées, die hier in de oorlog ondergebracht 
waren, naar Noord-Limburg  terugbracht toen het weer kon. En later maakten we uitstapjes 
met de vrachtwagen met Nuismer buurtgenoten naar Appelscha of Norg. De broodjes werden 
gehaald bij  buurman bakker Dikkers.”
Mij (G.B.) kwam op de valreep ter ore van een deelnemer van destijds,  dat er ook wel eens 
een vrachtwagen werd ingezet ten behoeve van de jaarlijkse dropping van de korfbalvereni-
ging Wees Kwiek uit Nuis/Niebert. De veewagen werd dan schoongespoten,  de deelnemers 
konden plaatsnemen op stropakken en zo werden ze dan vervoerd naar bv. Veenhuizen of 
Norg. Ze konden natuurlijk niet zien waar de reis naar toe ging. Om problemen met de politie 
te voorkomen werd hen op het hart gedrukt geen lawaai te maken.  Er mocht immers alleen 
maar vee in de vrachtauto worden vervoerd.

Jan vervolgt zijn relaas. 
“Tot 2007 heb ik op de vrachtau-
to gereden, ook op het buiten-
land. 
We hadden op dat moment 
zeven auto’s. ‘s Avonds moest er 
nog aan de administratie worden 
gewerkt, dit werd te druk. Ik was 
chauffeur, monteur en admi-
nistrateur ( en tegenwoordig 
noemen ze mij ook wel geksche-
rend ‘ouwe zeur’).  We reden in 
die tijd niet alleen voor de NVO, 
maar ook wel voor TNT om  
postpakketjes af te leveren. In de 
wintermaanden hebben we, in 
opdracht van de provincie, ook 
wel zout gestrooid. Toen kreeg 

ik gezondheidsklachten .  Op een gegeven moment, ik was in Roermond,  ging het niet goed 
met mij. Ik durfde niet meer terug te rijden. Mijn klachten leken op een Burn Out en bleken 
achteraf ernstig te zijn”.  

Het transportbedrijf Boonstra anno 2021 
Op dit moment zit Jan nog samen met zijn beide oudste zonen Johan en Bert Jan in het 
bedrijf. De jongste zoon Ronald heeft voor iets anders gekozen, hij is ook niet in het bezit van 
een vrachtwagenrijbewijs. Hij is wel een man met technische kennis en helpt zaterdags ook 
wel mee om de vrachtwagens up-to-date te houden. 
Jan: “We zitten vanaf de tachtiger jaren in het bedrijf. Ons wagenpark is van het merk DAF. 
We hebben ook een paar keer VOLVO’s gehad, maar  uiteindelijk  keerden we toch weer terug 
naar het vertrouwde merk DAF. 

Jan met foto’s uit vroeger tijd voor zich op de tafel.
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We hebben op dit moment een 
VOF-constructie (Vennootschap 
Onder Firma).  Er staat op de 
vrachtwagens  “NVO Boonstra” 
(Noordelijke Vervoers Organisa-
tie). De NVO regelt de bevrach-
tingen. We hebben momenteel 
vier vrachtwagens.  Naast de 
beide zonen rijden er nog twee 
chauffeurs. Mijn zoon Johan 
heeft ook voor Reining gereden. 
Hij moest toen op Hongarije 
rijden en  is daar een paar keer 
naar toe geweest. Maar hij vond 
dat niks en is later naar ook 
NVO gegaan. Daardoor  hadden 
we drie NVO-ritten. Het was 
een heel omschakeling voor ons 
bedrijf. 
Nu rijden er drie vrachtwagens 
voor NVO op Denemarken, Zweden en Noorwegen en rijdt er één vrachtwagen voor NABEK , 
Nederlands Algemeen Bevrachting en Expeditiekantoor. Dat regelt  vrachten  in Nederland en 
België.  Mijn zoon Bert rijdt  daar op dit momenteel  voor, omdat hij elke avond thuis wil zijn bij 
zijn gezin, vanwege ziekte van zijn vrouw. De chauffeurs die op Scandinaviē rijden zijn een paar 
dagen onderweg . Naast mijn zoon Johan, zijn dat Christiaan Bueving, afkomstig uit Oostwold,  
nu woonachtig in Nuis en Fedde van der Heide, afkomstig uit Burum, nu wonend in  Marum. 
Het is mijn taak de vrachtbrieven te regelen en de rest van de administratie. De vier vrachtwa-
gens zijn constant op de weg
Zelf ben ik aan het afbouwen, het blijft nu hoofdzakelijk bij wat administratief werk. Dat doe ik 
samen met Riemke Blaauwijkel, de vrouw van onze middelste zoon  Bert Jan”.

Tenslotte.
“Met pijn in het hart moest ik afscheid nemen mijn vrouw Jannie, zij overleed op 18 oktober 
2018. Ik mis haar enorm, maar moet mijn draai zien te vinden zonder haar. De mensen leven 
wel met mij mee.
Ik hoop dat mijn zonen en de andere chauffeurs nog lang van hun werk op de vrachtwagen 

mogen genieten. Ik ben nog 
steeds de motor achter dit 
prachtige transportbedrijf en hoop 
er zelf nog lang getuige van te 
mogen zijn”. 

Personeel Boonstra transport 
2021. V.l.n.r. Jan Boonstra, de 
zonen Johan en Bert-Jan, zoon 
Ronald (voor hand- en span dien-
sten) en de chauffeurs Fedde van 
der Heide en Christiaan Bueving 
 (ook wel Beuving genoemd).

De huidige locatie met de beiden woningen. 
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Brief uit Marum aan Koning Willem lll met verzoek tot 
afschaffing van de Slavernij

Gonneke Teeuwen - Renssen

In het Historisch Nieuwsblad van 2019 zat als bijlage een uitgave van het Nationaal Archief 
over hun tentoonstelling ‘Topstukken in perspectief’. Tot mijn grote verbazing was één 
van de ‘topstukken’ een brief uit 1855 van inwoners van de gemeente Marum, gericht aan 
Koning Willem III, met het verzoek om de slavernij af te schaffen.
Wie waren deze inwoners en wat was de aanleiding om op dat moment een brief te richten 
aan de koning over dit onderwerp, vroeg ik me toen af. 

Brief van de inwoners van Marum
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Inmiddels is er veel meer gepubliceerd over Nederland in relatie tot het tot slaaf maken en het 
verhandelen van tot slaaf gemaakte mensen. Ook Groningen is actief betrokken geweest bij de 
handel van tot slaaf gemaakte mensen. En vandaar dat het schrijven van die brief misschien 
wat minder vreemd was dan ik in eerste instantie dacht.

Een stuk geschiedenis over het slavernijverleden in relatie tot Nederland
In de vijftiende en zestiende eeuw hadden de Spanjaarden en Portugezen grote delen van het 
Caraïbische gebied en Zuid-Amerika veroverd. Hier hadden ze o.a. suiker en tabaks-plantages 
opgericht, waarop ze de inheemse bevolking lieten werken. Doordat ze tevens besmettelijke 
ziekten, pokken, tyfus, griep, difterie, mazelen, mee hadden gebracht vanuit Europa, stierf on-
geveer 90% van de oorspronkelijke bevolking. Hierdoor waren er te weinig arbeidskrachten om 
op de plantages te werken. Dit werd opgelost door mensen te kopen via hun handelsnetwerk in 
Afrika. Deze werden door de lokale bevolking van naburige stammen gevangen genomen. Die 
gevangen mensen werden tot slaaf gemaakt en ze werden getransporteerd naar de plantages 
in Zuid-Amerika, met name Brazilië. In de zestiende eeuw maakte Groningen als zelfstandige 
staat deel uit van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Deze Republiek wist al snel 
een rol te spelen in de wereldhandel tegenover Spanje, Portugal en Engeland. In 1602 werd de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie(VOC) opgericht met een nationaal handelsmonopolie op 
handel in de gebieden rondom de Indische Oceaan. 
In dit kader ga ik hier niet verder op in. 

                     Marum 7 oktober 1855 

          Esch. 26 Okt. 1855 N – 48 

        Sire ! 

Ondergetekenden, allen ingezetenen van de Gemeente Marum, Provincie Groningen, diep doordrongen 
van het onchristelijke en on menschelijke der slavernij, naderen met een verruimd gemoed tot U Maj. 
Verblijdend was het hun uit troonrede onlangs bij de opening der beide kamers der Staten Generaal door U 
Maj. uitgesproken, te vernemen dat er nu gegronde hoop bestaat op de spoedige regeling en afschaffing der 
slavernij in onze Overzeesche bezittingen door de Commissie met deze zaak belast, gereed is met hare 
belangrijke werkzaamheden.                                                                                                                                 
De beide kamers hebben gewis de gevoelens der natie die zij vertegenwoordigen uitgedrukt in hun antwoord op 
de troonrede aan U Maj. omtrent dit aangelegen punt. Ja Sire! Het is de wensch van ons allen, onze vurigste 
bede: dat Neerlands geliefde Koning eerlang met opgeruimd hart zeggen mag: wij hebben onder de vele 
millioenen menschen die wij in onderscheidene wereld delen der aarde regeren geene slaven meer, alle onze 
onderdanen zijn vrij.                                                                                                                                             
Aan de wijsheid van U Maj. en het doorzigt der Regering vertrouwen wij gaarne de regeling van deze hoogst 
gewigtige zaak, niet twijfelende of de in vrijheid stelling der onontwikkelde menschen zal op doelmatigste 
wijze geschieden.                                                                                                                                                            
Wij willen allen onze blijdschap over Uwer Maj. pogingen om onze miskende en zo vaak mishandelde 
natuurgenooten in hunne waarde als menschen te herstellen aan U Maj. bekend maken en den wensch 
uitspreken dat spoedig de dag kome, waarop een juichtoon uit aller Christenhart ten hemel stijgt over de in 
vrijheid stelling der slaven en de uitwissching der schande die door de slavernij op Neerlandsch vrije volk rust.                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                  Uwe Majesteits getrouwe onderdanen     

 

H. D. Menkema ?     W. S. Bergsma E. W. Alberda van Ekenstein   K.  Hofkamp                                  
H. K. Gorter  F. H. Bron A. E. Palsma        A. J.  Melessen                         
E. J. Seegers          T. H.  Schaaf                            
P. S.  Nieweg  ? ?  J. W. Akkerman       Hans A. Bron                           
S. J. Schuurman  L. A. de Wit  

J. E.  IJpma 

 Weergave van de tekst in de brief van de inwoners van Marum
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De Geoctrooieerde West-Indische 
Compagnie(WIC) volgde in 1621 met een 
staatsmonopolie op handel en scheepvaart 
tussen de westkust van Afrika zuidelijk van de 
Kreeftskeerkring, over de Atlantische Oceaan 
naar de oostkust van het continent Amerika en 
de Caribische eilanden. Het belangrijkste doel 
van de WIC was de overheersende handels-
positie van Portugal en Spanje te doorbreken. 
In 1622, een jaar na de oprichting van de WIC 
werd hiervan de Groningse afdeling ‘de Kamer 
Stad en Lande’. De Groningse jonkers en koop-
lieden vonden deze ‘Kamer’ zeer belangrijk, 
voor de welvaart, maar ook voor het prestige 
van Groningen. Zij investeerden hier ruim-
schoots in, nl. 800.000 gulden ( in verhouding 
zou dat nu 10 miljoen euro zijn). 

De WIC zorgde voor veel handels-
contracten en een goed sociaal 
netwerk om bijvoorbeeld carrière te 
maken. De schepen, die in opdracht 
van de Kamer Stad en Lande werden 
gemaakt, brachten veel werkgele-
genheid met zich mee; op scheeps-
werven zorgde dit voor werk aan 
timmerlieden, in smederijen werden 
ankerkettingen en boeien gemaakt. 
De kruideniers, slagers en bakkers 
leverden voedsel en drank aan de 
schepen. En dat is nog afgezien van 
de bemanning die op deze schepen 
voer en de handel die gevoerd werd. 
Er was een grote afzetmarkt voor de 
handelswaar uit West-Indië; zout, 

suiker, koffie, cacao, tabak en katoen (in de 19e eeuw waren er bv. 28 tabaksfabrieken in de 
Stad). Er werd veel geld mee verdiend, mede dankzij onder andere de Groningse afzetmarkt.

Doordat Piet Hein in 1628 een konvooi met Spaanse kostbaarheden wist te veroveren, ‘de Zil-
vervloot’, was er in aanvang van de WIC genoeg geld om een aanval te doen op de Portugese 
bezittingen in Brazilië om de hegemonie van Portugal en Spanje te doorbreken.
Maar de constante gevechten om de handelsrechten en koloniën met deze Europese landen 
kostte de WIC een vermogen en in 1674 ging zij failliet. In datzelfde jaar werd de tweede WIC 
opgericht, daar de handel wel winstgevend was.
Voordat de WIC zich mengde in de slavenhandel, was deze handel een onderdeel van de 
expansiedrift van de katholieke landen Spanje en Portugal, de vijanden van de Nederlanden. 
In 1615 bekritiseerde ‘onze’ toneelschrijver G.A. Bredero, de slavenhandel en de slavernij in 
de Spaanse en Portugese Koloniën met zijn toneelstuk ‘Moortje’, maar tegelijk liet hij zich ook 
niet positief uit over een tot slaaf gemaakte. In 1596 en 1606 wilden Nederlanders de tot slaaf 
gemaakten, die op door hen gekaapte schepen verbleven, liever zo snel mogelijk kwijt, wegens 

WIC vlag

Reitsdiepshaven met WIC scheepswerf, uitsnede uit 
kaart van Groningen van Egbert Haubois 1643
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protesten van de Nederlandse bevolking. De Nederlandse zeevaarder Diederck Ruyters schrijft 
‘Daer wert het grousaemste [gruwelijkste] ghelt ghewonnen met menschen te coopen en ver-
coopen, soo onder de portugysen als onder de spaengniaerden, dat het schier ongheloovich 
soude schijnen alsmen dat wilde verhalen.’   
Het was dus onethisch om dit te doen.
Het lijkt er echter op dat vooral de afkeer tegen Spanje en Portugal een hoofdrol speelt bij deze 
afkeuring, vanwege de Tachtig- jarige oorlog tegen deze landen.

Toen Nederlandse handelaren, lid van de WIC, mensen nodig hadden om de export van suiker 
naar Nederland te verhogen, werd er een commissie ingesteld om de morele en economische 
kant van de slavenhandel te onderzoeken. En hoewel er in eerste instantie werd gezegd, dat 
christenen zich niet met deze handel moesten bemoeien, werd er in tweede instantie besloten 
dat de economische aspecten boven de christelijke normen en waarden gingen. 
Zo begon in 1626 ook de WIC met slavenhandel. 
Het verhandelen van mensen, om ze vervolgens gedwongen te laten werken op de plantages, 
bleek een zeer winstgevende onderneming, hetgeen dus ook de Nederlanders hadden ontdekt. 
Zij verscheepten en verhandelden in de loop van de tijd ongeveer 600.500 van in totaal 11-14 
miljoen tot slaaf gemaakte mensen van Afrika (Ghana en Angola) naar Amerika (Curaçao en 
Suriname). Het hoogtepunt van deze handel voor de Nederlanders lag tussen 1650 en 1676. 
Met de winsten die dat opleverde door behalve aan de verkoop van mensen ook door de 
producten van de plantages, verdwenen de meeste morele bezwaren tegen het handelen en 
het houden van tot slaaf gemaakte mensen. Wel werd er, maar voornamelijk uit economisch 
oogpunt, geprotesteerd tegen de slechte behandeling van tot slaaf gemaakte mensen, omdat 
ze dan minder opbrachten. 

Op de overvolle schepen, waarop de tot slaaf gemaakte en met ‘WIC’ gebrandmerkte mensen 
werden vervoerd en waar de omstandigheden buitengewoon slecht waren, overleefden zeker 
15% van de mensen de tocht niet. Na aankomst kregen de resterende slaven opnieuw een 
brandmerk, nu van de plantage-eigenaar die hen gekocht had. 
De meeste tot slaaf gemaakte mensen werden niet ouder dan 35 jaar, omdat zij zo hard moes-
ten werken onder zeer slechte omstandigheden. Ook werd er vaak seksueel misbruik van hen 
gemaakt.
 
Het denken over morele kanten, van handel in en gebruik maken, van tot slaaf gemaakte 
mensen.
Dienstbaarheid van iemand uit een sociaal lagere klasse aan iemand van een sociaal hogere 
klasse was iets wat in de 15e tot en met 19e eeuw heel normaal was. Landeigenaren hadden 
arbeiders, of knechten en dienstbodes of meiden, die tegen kost en inwoning werk voor hen 

Indeling slavenschip
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verrichtten. Ze konden maar eens per 
jaar wisselen van betrekking en kregen 
vaak ook maar eens per jaar uitbetaald. 
Ditzelfde gold voor ambachtslieden, 
meesters en gezellen. Ook bij notabelen 
was vaak inwonend personeel in dienst. 
Hoewel deze mensen geen ‘eigendom’ 
waren, werden ze regelmatig wel zo 
behandeld. Het is dus niet vreemd, dat de 
bevolking in die tijd anders aankeek tegen 
het tot slaaf maken van mensen, dan dat 
wij nu doen. 
Pas in het midden van de zeventiende 
eeuw begonnen dominees zich te
 bemoeien met de ethische kant van de 
slavenhandel. Bewindhebbers zochten 

naar morele rechtvaardiging bij de geestelijk leiders van de protestantse kerken. Zij bezaten 
het recht om interpretaties op de bijbel te geven, omdat zij hiervan de kennis hadden.
Er waren dominees die de handel goedkeurden, o.a. door middel van het Bijbelverhaal Ge-
nesis 9:20-27, dat werd gebruikt om het verhandelen en het in bezit hebben van mensen te 
rechtvaardigen. Ook staat in de bijbel bij Epheziërs 6:5-9 een stuk over gehoorzaamheid en 
de manier waarop men zich dient te gedragen, ook met betrekking tot slaven.
Een belangrijk argument was bovendien, dat deze tot slaaf gemaakte mensen in aanraking 
zouden komen met de juiste godsdienst (d.w.z. de niet Katholieke). 
Zo waren er dominees, die het tot slaaf maken van ongelovigen goedkeurden, mits deze 
mensen goed behandeld werden. De basis hiervan was bijvoorbeeld de Bijbeltekst uit 
Leviticus hoofdstuk 25.
Anderen borduurden hier op voort door op de nakomelingen van Noach te wijzen, waarbij 
volgens hen de Europeanen de nakomelingen van Japhet zouden zijn en de Afrikanen de 
nakomelingen van Cham, die aangewezen waren om hun leven in slavernij door te brengen. 
Deze laatste argumenten zijn tot aan de afschaffing van het tot slaaf maken van andere men-
sen als rechtvaardiging gebruikt om het systeem in stand te houden.
Maar er waren ook dominees, die de handel in tot slaaf gemaakte mensen juist afkeurden op 
grond van de bijbel. 
Volgens hen was het slechts toegestaan om tot slaaf gemaakte mensen te kopen om ze vrij te 
laten en wanneer mogelijk, ze van heiden tot Christen te bekeren. 
Bijzonder is ook, dat op grond van veelal dezelfde teksten uit de bijbel de dominees tot 
verschillende conclusies kwamen. De maatschappelijke positie en de woonplaats lijken bij 
sommige van hen invloed te hebben gehad op hun oordeel. Alleen over één punt waren alle 
dominees het eens: christenen mochten nooit tot slavernij gebracht worden.
Door kerkgang was de bevolking in het algemeen dus zeker op de hoogte van hetgeen de 
bijbel hierover voorschreef. Het tot slaaf maken van mensen was ook wel bekend, maar men 
verdiende hun brood aan handel en daarvoor waren arbeidskrachten nodig. De predikanten 
wilden niet tegen de gevestigde orde ingaan. In de ‘Gouden Eeuw’  won de handelsgeest het 
dus van de morele waarden.

WIC en Groningen
Veel welgestelde families in de Ommelanden en de stad Groningen hadden geïnvesteerd in 
de WIC, verdienden aan die handel of ze hadden een bestuurlijke functie in de Kamer Stad 
en Lande. Om dit te tonen, lieten zij zich vaak  portretteren in weelderige kleding. Hierbij stond 
dan soms een donker getinte bediende, die overigens niet altijd tot hun huishouding behoor-
de, maar figuratief was. 
Zo ook bij Anna van Ewsum, borgvrouwe van Nienoord.

Slavenmarkt
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Het portret van Elsebeth Schaij-Louwens uit Groningen 
door Herman Collenius, is vrijwel identiek. Dit staat op 
de voorzijde van de wandel- en fietsgids ‘Sporen van het 
slavernijverleden in Groningen’. Hierin staan heel veel 
verhalen over de relaties die Stadjers en Ommelanders 
hadden met de WIC en de Nederlandse Koloniën. 

Het op gang komen van antislavernij bewegingen.
In de 18e eeuw, de tijd van de ‘Verlichting’, ontstaan 
nieuwe opvattingen over de vraag hoe de wereld in el-
kaar zit. Het is ook de tijd van de Amerikaanse revolutie. 
In 1776 staat in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsver-
klaring: ‘All men are created equal’ Het lukt in Amerika, 
onder invloed van de van oorsprong uit Groot-Brittannië 
afkomstige Quakers (een protestantse stroming), om in 
1784 in vier staten een einde te maken aan de slavernij. 
Echter nog lang niet in alle Staten, wat dan ook in 1861 
een van de belangrijkste oorzaken zal zijn van het uitbre-
ken van de Amerikaanse Burgeroorlog.  

In Engeland publiceert Thomas Clarkson in 1786 een boek tegen de slavenhandel en slaver-
nij. Maar omdat er economisch  grote belangen op het spel staan voor plantage-eigenaren, 
handelaren en reders, die bovendien de steun hebben van veel parlementsleden, wordt de 
‘Society for the Abolition(afschaffing) of Slave Trade’ erg tegengewerkt.
Door zich eerst te richten op de afschuwelijke omstandigheden, waaronder tot slaaf gemaak-
ten vervoerd worden en dit te publiceren, komt het uiteindelijk in 1807 tot een verbod op 
handel in tot slaaf gemaakte mensen in Groot Brittannië. 

In 1807 is Nederland onderdeel van het Franse Rijk onder Napoleon. Door de Franse over-
heersing dreven de Nederlanders op dat moment geen slavenhandel meer. De laatste Neder-
landse stadhouder Willem V, was in 1795 met zijn gezin gevlucht naar Engeland en hoopte 
dat hij op een dag weer terug kon keren. Zelf maakte hij dat niet meer mee, maar het lukte zijn 
zoon wel in 1813 toen Napoleon bijna was verslagen. Er was echter een probleem: de Britten 
wilden de Nederlandse koloniën, die zij intussen bezet hadden, niet teruggeven. Er moest 
worden onderhandeld. In mei 1814 verbood de nieuwe koning Willem I, de zoon van Willem 
V, de handel in slaven. Dat deed hij, omdat het hem de steun opleverde van de Britten. Die 
waren daarmee tevreden en Nederland kreeg bijna al zijn koloniën weer terug. In 1818 kwam 
er een wet die slavenhandel binnen het Nederlandse rijk verbood en Nederland verplichtte om 
maatregelen te nemen tegen illegale slavenhandel.

Anna van Ewsum met slaaf

Foto links: slavenboei  en rechts slaven op een schip  
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In de 19e eeuw kwam er in Amerika en Groot Brittannië een verandering in de visie op de we-
reld op gang, door ‘Evangelical Revival’. Dit resulteerde in 1833 in afschaffing van de slavernij 
in de Britse koloniën. Vanaf die tijd werden ook in Nederland lezingen gegeven door Engelsen, 
met als gevolg dat er in 1841 een voorstel tot oprichting van een maatschappij ‘tot inwinning 
van berigten omtrent den toestand de Slaven in de West-Indische Koloniën en tot beraming van 
middelen tot Afschaffing der Slavernij’ werd gedaan. Er was gelijk al onenigheid over het chris-
telijke of antirevolutionaire karakter van de op te richten maatschappij, waardoor er verschil-
lende los van elkaar staande bewegingen ontstonden. In 1842 stuurden zelfs 128 Rotterdamse 
vrouwen een antislavernij petitie naar Koning Willem II. 
Het was heel ongebruikelijk en daarmee bijzonder, dat vrouwen zich in een politieke kwestie 
mengden. De vrouwen claimden, dat hun protest zijn oorsprong vond in hun vrouw- en christen 
zijn. Ze deden hun verzoek als ‘vrouwelijke ingezetenen der Nederlanden’ en vroegen ‘nederig’ 
de aandacht van de koning voor de kwestie van de slavernij, “een onderwerp, hetwelk sedert 
eenigen tijd onze gedachten bezig gehouden en ons gemoed met droefheid vervuld heeft…
Er gaat uit Suriname eene kreet op die ons luide toeroept al onze beste pogingen te werk te 
stellen om Uwe Majesteit te bewegen aan de Afschaffing der Slavernij te willen bevorderlijk 
zijn.” 
In deze petitie geen politieke beginselverklaring, maar een oproep de slavernij af te schaffen: 
“op die gronden, welke de Christelijke leer voorschrijft, de regtvaardigheid goedkeurt, en welke 
in elk gevoelig hart eenen gereeden weerklank moeten vinden.”

Reacties op roep om de slavernij af te schaffen 
Koning Willem II was geschrokken van deze eigengereide burgerlijke initiatieven, allereerst 
vanuit het oogpunt van de handhaving van de openbare orde in de koloniën. Het openbare 
debat over de afschaffing van slavernij moest gesmoord worden, voordat er een slavenopstand 
uitbrak. 
De minister van Justitie C.F. van Maanen en minister van koloniën J.C. Baud stelden afschaf-
fing van de slavernij voor als een maatschappelijke hervorming. Waar de regering in principe 
niet tegen kon zijn, maar die pas op zeer lange termijn kon worden gerealiseerd. 
In 1848 werd de nieuwe grondwet vastgesteld. Hierin kreeg de volksvertegenwoordiging con-
trole op en medezeggenschap over de koloniale geldmiddelen en was de alleenheerschappij 
van de koning over de koloniën voorbij.
Er werden slaven emancipatievoorstellen gedaan, maar deze kwestie moest rusten, omdat het 
saneren van de staatsfinanciën prioriteit had. Schadeloosstelling van de plantage-eigenaren, 
zoals de Raad van State had voorgesteld, was een te groot risico voor de staatskas.
Er waren nog een aantal redenen waarom er weinig actie werd gevoerd  om de slavernij af te 
schaffen; namelijk een gevoel van verlamming bij een groot deel van de Nederlandse aboliti-
onisten (voorstanders van de afschaffing), omdat een van drie grondslagen van de staathuis-
houdkunde in het geding was: 
-óf het eigendomsrecht van de slavenhouders zou worden geschonden, door hen zonder meer 
te onteigenen;
-óf de bittere noodzaak om de staatsfinanciën op orde te brengen door verkleining van de 
staatsschuld zou worden miskend door de enorme som gelds voor schadeloosstelling toch uit 
te geven; 
-óf de eisen van godsdienst en moraliteit en het ideaal van vrijheid en vrije arbeid zouden wor-
den verloochend, door de slavernij te laten voortbestaan.
Omdat velen juist op basis van staathuishoudkundige argumenten de slavernij bestreden, 
resulteerde deze tegenstrijdigheid in verwarring.
Intussen was in april 1848 in Frankrijk de slavernij wel afgeschaft.
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In 1853 verscheen de vertaling van ‘Uncle 
Tom’s Cabin’ (De negerhut van Oom Tom) 
van de Amerikaanse Harriet Beecher Sto-
we(1852).
Dit beroerde zoveel mensen, dat de Neder-
landsche maatschappij ter bevordering van 
de Afschaffing der Slavernij (NMBAS) nieuw 
leven werd ingeblazen in april 1853. 
Maar nu was de samenstelling gemengd 
christelijk en liberaal.
Het verenigingsstandpunt was, zoals her-
vormd predikant J.J. van Toorenenbergen het 
verwoordde: “Wij begeeren eene Christelijke 
Emancipatie, waaraan het groote denkbeeld 
ten grondslag ligt, dat vrijheid een voorrecht 
is, onafscheidelijk verbonden aan de zedelijke 
gehalte, die de mensch heeft verkregen. Een 
voorrecht, dat wij ook voor den Slaaf eischen, 
omdat hij mensch is. Dat is een voor zedelijk-
heid vatbaar wezen.”
Eind 1855 werd er een motie in de tweede 
kamer ingediend, die onverwijlde verbetering 
van de slavenreglementen eiste.
Intussen begon de NMBAS met het vrijkopen 
van slaven, maar pas als, of nadat zij zich tot 
het christendom hadden bekeerd en goed 
gedrag vertoonden.
Er werden ook openbare bidstonden georga-
niseerd voor afschaffing van de slavernij.
Bovendien was er een circulaire uitgegaan 

aan predikanten en de Hervormde Synode om op het belang van wekelijkse voorbeden voor 
afschaffing van de slavernij in de zondagse eredienst te wijzen. Mogelijk heeft deze circulaire 
ook onze kerkelijke gemeente Marum en omstreken bereikt.
De Hervormde Synode reageerde afwijzend. Ze had net een verzoekschrift aan Koning Willem III 
ingediend waarin ze op afschaffing van de slavernij aandrong en vond dat voorlopig voldoende.
Pogingen om de bevolking meer te activeren tot afschaffing van de slavernij

Doordat men in Nederland vrijwel niet werd 
geconfronteerd met tot slaaf gemaakte men-
sen uit Afrika was het moeilijk om zich er een 
voorstelling van te maken. De Groninger Marten 
Douwes Teenstra had met eigen ogen gezien hoe 
vreselijk de situatie van de slaven in Afrika en 
Suriname was en probeerde dit aan de Neder-
landse bevolking duidelijk te maken in zijn boeken 
(1842 De negerslaven in de kolonie Suriname 
en de uitbreiding van het Christendom onder 
de heidense bevolking, 1855 De emancipatie 
der slaven) en door middel van vele petities aan 
de Tweede Kamer. Ook  Juliën Wolbers en van 
Hoëvell probeerden hierin verandering te brengen 
met gedetailleerde beschrijvingen van terechtstel-
lingen en mishandelingen door slavenhouders. 

De voorzijde van het boek ‘Uncle Tom’s Cabin’

Titelpagina De emancipatie der slaven
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Dit riep sterke emoties op bij de lezers, waaronder ook vrouwen, die zich doorgaans niet met 
politiek mochten bemoeien, maar wel deze geschriften konden lezen. Daarmee is het dan niet 
verwonderlijk, dat veel vrouwen zich hard maakten om het lot der slaven te veranderen. In 1855 
werden er ook vanuit vrouwenbewegingen petities aangeboden, waarin vooral aandacht werd 
gevraagd voor de slavin die niet in staat werd gesteld om de rol van moeder goed te vervullen 
of een fatsoenlijk bestaan te leiden.  
Marumers en hun brief aan Koning Willem III
In datzelfde jaar werden er telkens stukken in alle dagbladen gepubliceerd, waarin gepleit werd 
om de slavernij af te schaffen. Na de troonrede van dat jaar werd er een commissie belast met 
het regelen van de praktische uitvoering. 
Het is zeer aannemelijk, dat een aantal mensen uit Marum hierop gereageerd hebben met een 
brief aan Koning Willem III. Waarschijnlijk kenden deze Marumers elkaar via de kerkgenoot-
schappen. Mogelijk hebben de predikanten vanaf de kansel verteld over de situatie rondom de 
slavernij en is daarna deze brief opgesteld en door meerdere mensen ondertekend. Ik  heb dat 
niet precies kunnen achterhalen.
De Koning heeft overigens de brief niet beantwoord, vermoedelijk omdat hij beïnvloed werd 
door zijn raadsheren, die zelf economische belangen hadden in de Overzeesche gebiedsdelen.
Hoewel het zeer moeilijk was om alle handtekeningen van de ondertekenaars te ontcijferen, 
gaat het vermoedelijk om de volgende Marumers:

	 •	 H.D.	Menkema,	waarschijnlijk	Hendrik	Derks	Menkema,	landbouwer	te	Marum
	 •	 H(endrik)	K(lazens)	Gorter,	beroep	Grutter
	 •	 E(ngbert)	J(an)	Seegers,	beroep	predikant(Chr.	Afgescheiden)	te	Marum	van	1852	tot		
  1863
	 •	 P(ieter)	S(antee)	Nieweg,	beroep	vervener,	zoon	van	Klaas	Omges	Nieweg,	predikant		
  van het Hervormd Kerkgenootschap te Sebaldeburen
	 •	 S(teven)	J(ans)	Schuurman,	landbouwer	te	Niebert
	 •	 J(an)	E(bbels)	IJpma,	landbouwer	te	Niebert
	 •	 W(olter)	S(ijtses)	Bergsma,	landbouwer	te	Marum
	 •	 F(reerk)	H(anses)	Bron,	arbeider	te	de	Wilp
	 •	 Onleesbare	handtekening
	 •	 L.A.	de	Wit	Waarschijnlijk	is	dit	Lammert	Alberda	de	Wit(h),	afkomstig	uit	Winschoten,		
  ouderling te Nuis.
	 •	 E(iso)	de	Wendt	Alberda	van	Ekenstein,	burgemeester	te	Marum
	 •	 A(lbert) E(ises) Palsma, kastelein,tapper,landbouwer te Nuis. In zijn herberg werden de  
  gemeenteraadsvergaderingen gehouden en werden ook de aktes opgemaakt van  
  levensgebeurtenissen. Zijn handtekening staat onder vrijwel alle aktes uit die periode.  
  In 1859 tekent hij met ‘De Wethouder’ bij de geboorte van de zoon van de burgemeester.
	 •	 J(ilt)	W(illems)	Akkerman,	landbouwer	te	Marum(zoon	van	Willem	Wijtses	Akkerman,		
  een grote landbouwer) en gehuwd met Jantje Hendriks Idsingh, dochter van de eerste  
  burgemeester van Marum.
	 •	 K(laas)	Hofkamp,	predikant	te	Nuis-Niebert,	die	zich	sterk	inzette	om	op	een	pragma-	
  tische manier armoede te bestrijden en de allerarmsten weer vertrouwd te maken met  
  de bijbel en het geloof, ook in de Wilp.
	 •	 A(braham)	J(acobs)	Melessen,	landbouwer	te	Niebert
	 •	 T(jerk)	H(arms)	Schaaf,	timmerman	te	Niebert
	 •	 H(ans)	A(rents)	Bron,	arbeider,	vervener	te	de	Wilp

Het gaat hierbij om een doorsnee van de bevolking, hoewel er wel een aantal notabelen bij 
waren en ook ‘dikke’ boeren. Tijdens het onderzoek merkte ik, dat bij gemeentelijke aktes van 
persoonlijke levensgebeurtenissen, regelmatig de handtekening van de ene bij de ander op het 
document stond, waaruit ik afleid dat velen bekenden van elkaar waren.



37

Het daadwerkelijk aannemen van de wet tot afschaffing was pas op 1 juli 1863
In de jaren na 1855 bleef er parlementair een grote discussie gaande over hoe de slavernij 
moest worden afgeschaft. Omdat  de regering toegezegd had dit te doen, kon de Nederland-
sche Maatschappij ter Bevordering van de Afschaffing der Slavernij (NMBAS) niet meer zo 
duidelijk van zich laten horen, bovendien wilden zij zich niet op politiek terrein begeven. De 
NMBAS hield zich tot 1861 nog wel bezig met het vrijkopen van tot slaaf gemaakte mensen, 
maar veel leden vonden verder dat er te weinig gebeurde en zegden hun lidmaatschap op.
Uiteindelijk nam de regering op 9 juli 1862 een wetsvoorstel aan tot afschaffing van de slavernij.
Dat hield in dat per 1 juli 1863 de slavernij zou zijn afgeschaft, maar dat de voormalige slaven 
nog minstens tien jaar lang onder staatstoezicht gesteld zouden worden, ‘om de vrijverklaarden 
te vormen tot uit vrije wil en bij voorkeur op de suikerplantages werkende arbeiders en deugd-
zame, beschaafde en ordelijke vrije burgers’. De regering zou de slavenhouders uit de schatkist 
vergoeden en ook immigratie van contractarbeiders door premies stimuleren.
Toen Koning Willem III deze wet moest ondertekenen, was hij op vakantie gegaan naar Wies-
baden en moest men hem daarvoor achterna reizen.
Ook toen was het dus niet eenvoudig om snel tot actie over te gaan, omdat men ook toen de 
kool en de geit wilde sparen.

Bron: Scriptie Maarten Mees ten Oever Geschiedenis(4)-Geesteswetenschappen 22 april 2012
Bron: 1568 tot 1815  Het slavernijverleden van Groningen auteur: Lidia Kooistra
Bron: Maarte Janse: De Afschaffers Publieke opinie, organisatie en politiek in Nederland 1840-1880(We-
reldbibliotheek 19-12-2006)
Bron: Johanna Maria van Winter: De openbare mening in Nederland over de afschaffing der Slavernij. 
Nieuwe West-Indische Gids,blz. 61-90 januari 1952
Website: www.slavernijenjij.nl
https://www.historischnieuwsblad.nl/redder-van-de-slaven/
historiek.net/waar-haalden-nederlanders-hun-slaven-vandaan

Overzichtskaart van Nederlandse gebieden
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Reacties en rectificaties

Over de boerderij van Bertha Cazemier 
- de Boer ( pagina 39 van Olde Guet 33) 
werden we gebeld door Bertus de Boer, 
de broer van Bertha.  Het pand stond 
niet aan de Jonkersvaart, maar aan het 
Holmerpad te Tolbert. Het water voorop 
de foto is geen wijk, zoals verondersteld 
werd, maar  een brede sloot.
De boerderij stond schuin achter Hol-
merpad 14 ( nu kaasboerderij De Blok-
kers),  een beetje ten oosten er van.  Na 
een brand is de boerderij niet herbouwd, 
maar is een nieuw pand gezet  meer naar 
voren aan de verharde weg, thans De 
Holm 15 -1.
Ondertussen bereikte ons het bericht dat Bertus de Boer helaas in maart jl. is overleden. 

Op de ansichtkaart  ‘Groeten uit Marum’  
kregen we meerdere reacties. De foto 
is gemaakt op de Kruisweg, gemaakt 
nog voor 1911, omdat het spoor nog 
niet is aangelegd. De melkrijder is Harm 
Meek (1870 – 1930). Meek was tot 1905 
voerman en in 1906 melkrijder. In ieder 
geval tot 1915. Daarna is hij landbouwer. 
De foto zou dus tussen 1906 en 1913 ge-
maakt moeten zijn. De eerste tram reed in 
1913. Links op de foto is de muur van het 
schoolterrein en schoolwoning zichtbaar. 
Rechts van de melkrijder ( midden op de afbeelding) zie je nog net de doorrit van Walvius (nu 
ongeveer de brandweerkazerne!) waar een koetsje voor staat. 
Vooraan rechts, is de voormalige verfwinkel van Wieringa, nu Kruisweg 37. Nu wonen daar  
René van der Wijk en Petra Kolbeek. Ernaast is de karakteristieke woning met zijgevel aan de 
straat te zien, nu de computerwinkel van Maze. Daarna staat de later afgebroken melkfabriek. 
Daar kwam Gjaltema’s timmerfabriek. Achteraan rechts is de woning van brandstofhandel 
Gebr. Jonker zichtbaar. Eveneens afgebroken en vervangen door de dubbele woning Kruis-
weg 51 en 53. Daar weer achter, nog net zichtbaar, het dak van de boerderij uit het artikel van 
Bauke Jansen, nu Kruisweg 55. 

De volgende reactie kwam van Grietje Hijmersma – Hofkamp, op het artikel van Bauke Jansen: 
Ik heb het artikel over de woning van mijn opa en oma van der Velde en oom en tante Ensing. 
met veel aandacht gelezen. Net als destijds het artikel van Geert Braam over dezelfde woning. 
( ’t Olde Guet 15)
Het prachtige plafond in de kamer kan ik me nog goed herinnering, nu heb ik er dus ook een 
foto van. Toch bijzonder dat dit oude boerderijtje bewaard blijft.
 De buitenkant is niet meer helemaal authentiek, er zijn aan de oost en west zijde ramen inge-
voegd. De grote (pronk) kamer ligt aan de west kant en niet de oostkant. Na de aankoop van 
mijn oom en tante 1962 zijn de bedsteden in de kamer tot slaapkamertje verbouwd en vandaar 
het raam aan de westkant. 
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Aan de oostkant zijn de inloopkast en bedstede tot een keukentje verbouwd en vandaar dit
raam. Het raam in de  zijmuur aan de oostkant is achter het windschut verdwenen en ingevuld 
door een wc en douche. Ondanks alles maakt de nieuwe eigenaar er een prachtig geheel van 
en behoud Marum toch een stukje historie.

Rectificaties 
In de vorige uitgave staat op pagina 33 een verkeerde naam onder de foto. Dit moet natuurlijk  
zijn: Arend Hoekstra

Over de afbeelding op  pagina 4 kregen we verschillende reacties binnen.Niet Hotel Walvius 
is daarop te zien, maar de oude Coöperatieve Boerenleenbank aan de Wendtsteinweg. Onze 
excuses voor de vergissing.Hieronder ziet u de juiste afbeelding.
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Nieuw verschenen

Gonneke Teeuwen - Renssen

Al voor het uitkomen van ‘Kekerdom in bange dagen’ , beschreven in ’t Olde Guet nr. 32, 
lag er een dagboek van Lambert Janssen. 
Het was de bedoeling dit uit te geven in Kekerdom en omgeving. Maar door de publiciteit 
rondom bovengenoemd boek kwam ook het dagboek van zijn broer Gert Janssen boven 
water. 
Beide broers wisten destijds vermoedelijk niet van elkaar dat ze een dagboek bijhielden. 
Samen vormen deze dagboeken een heel mooi geheel in de beschrijving van de gebeur-
tenissen in het laatste driekwart jaar van de tweede wereldoorlog.
‘De dagboeken van Lambert en Gert Janssen’, Kekerdomse oorlogsbelevenissen samen-
gesteld door Johan Bekhuis.   

Voor onze omgeving zijn deze verhalen ook interessant. Lambert beschrijft tamelijk gedetail-
leerd hoe zijn leven eruit zag en daarmee ook zijn leven in Noordwijk en omgeving. 
Gert beschrijft daarbij hoe de organisatie van de oorlogsvluchtelingen geregeld was, maar ook 
hoe  vluchtelingen werden ingezet door de bezetter bij de OT (Organization Todt).
Er worden veel namen genoemd van mensen, die destijds deze vluchtelingen opvingen. De 
beschrijvingen van het dagelijkse leven in die tijd doen ons eens te meer beseffen hoe goed wij 
het nu hebben. Het geeft een hele duidelijke kijk in hoe het leven destijds was en welk vertier 
men had. Een paar bijzondere gedichten over die ervaringen zijn in Noordwijk geschreven door 
Hennie Verheijen, afkomstig uit Kekerdom.  
In de huidige tijd kijken we misschien wat vreemd aan tegen de vele kerkgangen, maar het 
geeft inzicht in de steun, welke zij hebben ervaren vanuit hun geloof.

Het boek heeft een hard kaft en is geïllustreerd met veel foto’s,  mede uit onze omgeving.
Daar het gaat om dagboeken, is soms de herhaling van de dagelijkse zaken wel wat veel, maar 
in het algemeen is de manier van schrijven onderhoudend en zeker aan te bevelen!
Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel in Marum.



Informatie gezocht over een ruzie met dodelijke afloop op 3 
juni 1917 te Nuis 

Henk van der Wijk en Bauke Jansen

Door de huidige lockdown, waarin alle horeca gesloten is, missen we de ontmoetingen 
die er plaatsvinden en die de wereld groter, leuker en betekenisvoller maken. Kroegbe-
zoek is van alle tijden, maar het leidt niet tot alleen mooie dingen. Af en toe eindigt on-
matig drankgebruik in ruzies en vechtpartijen. Gelukkig loopt het vaak af met een sisser, 
doordat omstanders ingrijpen en de strijdende partijen van elkaar worden gescheiden. 
De schade blijft dan misschien beperkt tot schaafplekken, kneuzingen en wat geschon-
den ego’s. Soms valt een dodelijk slachtoffer te betreuren. Dat was het geval op 3 juni 
1917 in Nuis en dan wordt het groot nieuws! Getuige de website www.delpher.nl bereikte 
onderstaande zaak alle uithoeken van Nederland. Het ooit zo rustige Nuis kwam er als 
een gewelddadig dorp slecht op te staan.

Korte inhoud van het voorval
Een aantal jongemannen uit Nuis, allen ar-
beider van beroep, verzetten op een zondag-
avond de zinnen in de kroegen van de buurt. 
Het begint in café Vermeulen te Niebert (nu: 
‘In de Klaver’) en het weekend wordt afge-
sloten in café Klaassens te Nuis. Twee van 
de heren zijn volle neven. Er ontstaat buiten 
op straat, in de kom van Nuis, een heftige 
woordenwisseling, wat ontaardt in een 
schermutseling. Daarbij belanden volgens 
getuigen de twee neven in een droge sloot. 
Nadat ze zijn opgestaan, steekt de een de 
ander met een scherp voorwerp in de borst. 
Het slachtoffer deed nog een paar stappen, 
valt neer en laat ter plaatse het leven.

De namen van de betrokkenen
Slachtoffer is Berend Hof, 18 jaar uit Nuis en 
werkzaam als hulpbode bij de posterijen. Zijn 
vader was Rink Hof en zijn moeder was Geeske 
Burgstra. Zij was de zus van Hendrik Burgstra, 
de vader van de verdachte. Aangemerkt als 
verdachte en als dader veroordeelde is Derk 
Burgstra, 24 jaar, arbeider te Niebert, geboren in 
Marum. Hij is dus een volle neef van het slachtof-
fer; Hendrik Andries Postmus, 18 jaar, arbeider 
en later koster in Nuis is getuige in de strafzaak. 
Hij is geboren in Niebert. Zijn vader Johannes 
Postmus was koopman, bekend onder de naam 
‘Haanje Stoker’. Grietinus Stuut, 23 jaar, arbeider, 

later grondwerker, geboren in Zevenhuizen en wonende te Nuis, is eveneens getuige in de strafzaak. 

Boven café Vermeulen waar de avond waarschijnlijk nog gezellig was begonnen en onder café 
Klaassens, de laatste pleisterplaats voorafgaand aan het onfortuinlijke handgemeen.
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Plaats van handeling is de Nieuweweg, ergens tussen de toenmalige Doornbosreed, thans 
Fossemalaan en de reed van Van Veen, nu Van Teijenslaan, zie bijgaand kaartje.

Het vonnis van rechtbank en gerechtshof: drie jaar gevangenisstraf voor Burgstra. De rechters 
gaan uit van (zware) mishandeling de dood ten gevolge hebbend, door met een geopend mes 
met kracht in de borst te steken.

In het dorp zelf gonst het van de geruchten, dat mogelijk de verkeerde persoon is opgepakt 
voor het vergrijp en onterecht moet brommen voor de daad van een andere jongeman.
Tijdens zijn verdere leven moet de detentie een behoorlijke stempel op Derk Burgstra hebben 
gedrukt. Hij heeft zijn nazaten nooit laten delen in het leed wat een ander mens was aange-
daan, al dan niet door zijn toedoen. Er is contact gelegd met een dochter en kleindochter van 
Derk, waaruit naar voren komt dat niemand in de familie ooit van het voorval heeft gehoord. 
Het doet sterk vermoeden dat Derk zijn nageslacht niet wilde belasten met deze zwarte blad-
zijde in zijn toen nog jonge leven.

Oproep: wie weet meer?
Henk van der Wijk en Bauke Jansen komen graag in contact met personen die (inside) informa-
tie kunnen geven over het Nuismer nieuws van 3 juni 1917. Zij kunnen zich nauwelijks voor-
stellen dat niemand meer iets kan vertellen over deze trieste moordzaak, die toch langere tijd 
levendige gesprekstof moet zijn geweest binnen de (betrokken) families en het dorp.
Waar precies aan de Nieuweweg is Hof aan zijn einde gekomen? Waar heeft Burgstra zijn straf 
uitgezeten en hoe lang uiteindelijk? Veel vragen zijn nog onbeantwoord.
Bij ons zijn de verhalen bekend dat iedereen in het dorp destijds wist wie de werkelijke dader 
was, wat Burgstra dus zou vrijpleiten. Vooral voor de vermeende dader zijn twee nog levende 
kinderen en verdere familie is het erg belangrijk om te weten of hij inderdaad onschuldig was. 

U kunt zich kenbaar maken bij de 
redactie van dit blad (zie colofon). 
Daarna zullen de auteurs contact 
met u opnemen voor een interview. 
Geheimhouding van bronnen zullen wij 
uiteraard desgewenst respecteren en 
toezeggen.

De resultaten van het onderzoek, de 
interviews (al dan niet met afscher-
ming van persoonsgegevens) en de 
bevindingen naar aanleiding van het 
geraadpleegde archiefmateriaal, zal 
allemaal in een artikel te lezen zijn in 
een volgend nummer van ‘t Olde Guet.
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Colofon

’t Olde Guet is een uitgave van de vereniging Heemkundekring Vredewold-West in Marum.

’t Olde Guet  betekent letterlijk: oude land of landerij.
In het jaar 1470 heeft het klooster Trimunt zijn grondbezit in het kerspel Marum uitgebreid, door 
de verwerving van ‘Tyarsema Olde Guet’ gelegen tussen de Ae en de Haar.

‘t Olde Guet verschijnt minimaal 2x per jaar. De verkoopprijs voor een los nummer bedraagt € 8,50.
U kunt lid worden van onze vereniging voor €  17,50 per jaar. U ontvangt dan 2x per jaar ons 
ledenblad ’t Olde Guet en nieuwsbrieven, alsmede toegang tot lezingen, excursies, enzovoort. 
Leden die verder weg wonen en het ledenblad per post toegestuurd moeten krijgen betalen 
voor een lidmaatschap € 20,- Opgave bij de ledenadministratie of de secretaris.
Het lidmaatschap van de HVW loopt per kalenderjaar. Opzeggingen ontvangen door de 
ledenadministratie ná 1 januari, gaan dus pas het daarop volgende jaar in.

Bij de omslag
De afbeelding op de omslag is het schilderij dat de Marumse kunstenaar Tony Simon heeft 
gemaakt voor de raadzaal van het gemeentehuis van Marum. De acht personen op de 
voorgrond stellen de geschiedenis en de toekomst voor; daarnaast ook de integratie van de 
Molukse gemeenschap in Marum. De gebouwen op de achtergrond staan voor de acht dorpen 
die samen de gemeente vormen, v.l.n.r. Lucaswolde, Jonkersvaart, Noordwijk en Boerakker, 
Nuis, De Wilp, Niebert en Marum.

Doel van de vereniging Heemkundekring Vredewold-West:
De vereniging houdt zich actief bezig met het erfgoed van het eigen heem om het waardevolle 
uit de geschiedenis van de voormalige gemeente Marum te behouden en de belangstelling 
voor en kennis van onze leefgemeenschap in heden en verleden te vergroten.
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